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gen tent te veel
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Een tent te veel

Madeleine kijkt ongelofelijk uit naar de zomervakantie.
Dit jaar mag ze alleen met papa gaan kamperen.

Dat is al lang haar hartenwens en eindelijk heeft papa
er tijd voor gemaakt. Maar dan wordt mama'’s collega
Wendy ziek. En dat heeft onverwachte gevolgen voor
Madeleine ...
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1. Een streep door de rekening

Zmam_mmnm steunt haar hoofd in haar handen. Ze
staart naar het blad van haar bureau. Hoe kan
mama haar zoiets aandoen? Ze rommelt in haar pen-
nenzak en haalt er een gom uit. Nijdig plooit ze hem
heen en weer tot er een barst verschijnt. Met een grim-
mige blik wrikt Madeleine de barst verder open. De
gom breekt doormidden en ze houdt twee stukken in
haar handen. Het is allemaal mama’s schuld! Met een
boze zwaai gooit Madeleine de stukken gom door haar
kamer. Ze heeft zo lang uitgekeken naar die vakantie
alleen met papa. En dan doet mama zoiets! Rotmama!

Tijdens het schooljaar ziet Madeleine papa niet zo
veel. Hij staat altijd vroeg op om de file voor te zijn. En
's avonds wacht hij tot de file voorbij is om naar huis te
rijden. Soms ligt Madeleine al in bed als hij thuiskomt.
Mama werkt dichter in de buurt. Toch voelt Madeleine
zich het best bij papa. Ze begrijpen elkaar zonder veel
woorden. Dat is altijd zo geweest.

En nu ging ze een weekje met hem kamperen in Frank-
rijk. Dat was echt de max! Ze zouden allerlei leuke din-
gen doen samen. Zwemmen, buiten koken, spelletjes
spelen en laat opblijven. Ze hoefde hem met niemand
te delen. Zelfs niet met haar broer Frederik.
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Die zou in die periode op zeilkamp gaan.
De zestiende juli was de datum die ze hadden afgespro-
ken. Madeleine telde de dagen af. Weken op voorhand
maakte ze een rek in de garage vrij. Daar kwamen alle
spullen voor de camping op. Ze haalde ze van de zolder
en schikte ze op het rek.

‘Wat ligt er al?’ vroeg papa, die het met plezier volgde.
‘Ben heleboel’, antwoordde Madeleine. Ze begon op te
sommen. ‘De tent, de luchtbedden en de koelbox. De
tafel met de stoeltjes, de plastic borden en het bestek.’
‘Vergeet de slaapzakken niet!’ zei papa.

‘Mama zegt dat die niet nodig zijn’, antwoordde
Madeleine. ‘Het is te warm in Frankrijk. Ze heeft me
lakenzakken gegeven.’

‘Leg er toch maar een slaapzak bij’, zei papa. ‘Ik wil

's nachts niet wakker worden van de kou. Er is plaats
genoeg in de koffer’

Het rek werd steeds voller en Madeleine steeds blijer.
Als ze van school kwam, keek ze eerst naar het rek.
Dat bracht haar in een zuiderse stemming. Ze hield
papa nauwkeurig op de hoogte van elke nieuwe aan-
winst. Hij werd er zelfs een beetje nerveus van.

‘Ik ben vergeten hoe ik een tent moet opzetten’, zei hij.
‘De laatste keer dat ik kampeerde, was voor Frederik
geboren werd. En die is intussen al negen jaar!’




Maar Madeleine was er gerust in. Ze wist dat papa haar
wilde plagen. Daar trapte ze niet in!

2. Een collega van mama

mwbmm&w is het 1 juli en begint de grote vakantie. Met
een vrolijke zwaai draait Madeleine het blad van de
kalender om. Mama moet nog werken en papa natuur-
lijk ook. Madeleine gaat met Frederik naar het speel-
plein. Ze schept tegen iedereen op over haar vakantie
met papa.

‘Jij hebt geluk! zegt Ward. ‘Mijn papa houdt niet van
kamperen. Ik zou het dolgraag doen!’

Op een avond komt mama later thuis dan normaal.
Het is net één week voor ze naar Frankrijk vertrek-
ken. Madeleine loopt naar haar toe en begint vrolijk te
vertellen.

‘We hebben zo'n leuke leiders’, zegt ze. ‘Ze hadden
weer een geweldig spel bedacht. Iedereen mocht zich
verkleden als piraat. We hebben samen een schip
gebouwd. Toen gooiden we ballonnen vol water naar
elkaar. Het was super!’

Mama luistert minder aandachtig dan anders. Als

Madeleine even haar mond houdt, zucht mama.
‘Wendy heeft slecht nieuws’, zegt ze. ‘Ze moet naar

het ziekenhuis. Ik vind het zo erg voor haar. Ze heeft al
zoveel tegenslag gehad.

Niet wéér over Wendy, denkt Madeleine. Wendy is een
collega van mama’s werk. Mama schiet erg goed met
haar op. Maar er is altijd iets aan de hand met Wendy.
Madeleine is de probleemverhalen wat beu. Het is toch
vakantie? Ze vertelt over een kleuter die niet naar huis
wou met zijn mama.

‘Hij gilde het hele speelplein bij elkaar’, zegt ze. Maar
mama’s gedachten keren altijd naar Wendy terug.

‘Tk maak me echt zorgen om haar’, zegt ze. ‘Ze was hard
aan vakantie toe en nu die operatie. En dan nog het her-
stel nadien ...

Madeleine laat mama verder tegen zichzelf praten. Ze
zet de televisie aan en blijft kijken tot het etenstijd is.
Tijdens het weekend eten ze samen met papa. Het zijn
de gezelligste momenten van de week. Maar tot grote
ergernis van Madeleine, begint mama weer over Wendy
te zeuren.

‘Wat een pech voor haar’, zegt mama. ‘Het is vreselijk
dat die operatie tijdens de zomervakantie valt.” Made-
leine vraagt zich af waarom het in de zomer erger is dan
op een ander tijdstip. Een operatie is altijd erg.

Ze zwijgt, want anders begint mama aan een nieuw pro-




bleemverhaal. Maar papa stelt de vraag die Madeleine
voor zich hield.

‘Ze maakt zich zorgen over haar dochter’, antwoordt
mama. ‘In de periode dat Wendy in het ziekenhuis ligt,
heeft ze geen opvang voor Lizzy.’

Madeleine drinkt haar glas melk leeg. Ze neemt nog een
boterham. Ze voelt de bui al hangen. Mama is erg lief
en wil graag andere mensen helpen. Waarschijnlijk zal
ze voorstellen dat Lizzy een paar dagen bij hen komt
logeren. Daar heeft Madeleine geen problemen mee. Ze
hoopt alleen dat die Lizzy een beetje meevalt. Zwijgend
smeert ze haar boterham en bestrooit hem met hagel-
slag. Ze neemt een grote hap en wacht af wat mama zal
zeggen.

‘Weet je wat ik dacht?’ zegt mama. ‘Lizzy heeft dezelfde
leeftijd als jij, Madeleine.’ Zie je wel? Madeleine wist

dat er zoiets zou komen. Ze eet rustig verder van haar

boterham. komen.

‘Het zou fijn zijn om haar mee te nemen op vakantie’, ‘Dat is zeker waar’, zegt papa, terwijl hij Madeleine in
gaat mama verder. Wat? Madeleine verstijft op haar haar nek kriebelt. ‘Wat denk je ervan, flinke meid?’
stoel. Op vakantie? Wat bedoelt mama? Ze meent toch Madeleine trekt nukkig haar hoofd weg.

niet ... Nee, dat kan niet! Ze mag niet aan de kampeer- ‘Ik wil alleen met jou op vakantie’, zegt ze nors. ‘Daar
vakantie met papa raken! hoeft niemand bij.

‘Voor jou zou het ook rustiger zijn’, zegt mama tegen Mama geeft een hoofdknik naar papa, waarmee ze aan-
papa. ‘Dan hoefje je niet de hele tijd om Madeleine geeft dat hij het gesprek moet overnemen. Ze staat op
te bekommeren. Ze is een schat, maar ze kan erg druk en maakt een kop koffie.

zijn. Jij hebt je vakantie nodig. Je moet wat op adem ‘We leven niet alleen voor onszelf, Madeleine’, zegt
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papa. ‘We moeten ook aandacht schenken aan mensen
die het moeilijk hebben.” Madeleine wil graag anderen
een plezier doen. Dat is het niet. Maar haar vakantie
daarvoor opgeven? De reis met papa waar ze zZo naar
verlangt? Dat is echt te veel gevraagd!

‘Kan er niemand anders voor haar zorgen?’ probeert ze.
‘Haar papa of haar familie?” Mama komt weer bij hen
aan tafel zitten.

‘De papa van Lizzy is dood’, antwoordt ze. ‘Door een
ongeluk met zijn fiets. Wendy is enig kind en haar
ouders zijn al oud. Die kunnen de zorg voor een kind
van elf niet op zich nemen.’ Madeleine kauwt lusteloos
op het brood in haar mond. Het lijkt of de zaak al beslist
is en ze geen uitweg heeft. De zonnige vakantie met
papa krijgt een donkere rand.

3. Wat een dip!

mmm_ het weekend hoopt Madeleine dat het plan
van mama niet doorgaat. Misschien vindt mama’s
collega het geen goed idee? Misschien houdt Lizzy niet
van kamperen? Maandagavond wacht ze gespannen
tot mama van haar werk terugkomt. De manier waarop
mama blij de deur openzwaait, zegt alles.

Madeleine gaat mokkend in de sofa zitten. Mama doet
alsof ze niets merkt en geeft haar een stevige knuffel.
‘Dag lieve schat, heb je een leuke dag gehad?’ vraagt ze.
‘Wendy was heel dankbaar voor het voorstel. Ze vond
het erg lief van jou dat Lizzy mee mag kamperen. We
hebben meteen een paar dingen afgesproken.’ Made-
leine geeft geen antwoord, maar mama gaat opgetogen
verder.

‘Het lijkt ons een goed idee dat jij en Lizzy elkaar ont-
moeten voor je vertrekt, zegt ze. ‘Zo kunnen jullie al
een beetje aan elkaar wennen.

‘Dat hoeft niet’, zegt Madeleine kortaf. ‘We hebben daar
tijd genoeg voor op reis.” Ze wil niet nog meer vakantie
laten verknallen door dat kind. Dat mama zoiets niet
snapt, is onvoorstelbaar!

Mama gaat naast Madeleine in de sofa zitten. Ze praat
met die begripvolle stem waar Madeleine een hekel aan
heeft.

‘Ik begrijp dat je het erg vindt’, zegt ze zacht. ‘Maar
bedenk hoe blij je Lizzy maakt. Ik weet dat je tijd nodig
hebt om aan het idee te wennen. Maar ik ken jou. Bin-
nen de kortste keren worden jullie bevriend. En dan
Kletsen jullie urenlang in de tent.’ De tent! Daar had
Madeleine nog niet aan gedacht.

‘Slapen we met drie in de tent?’ vraagt Madeleine met
trillende lip. Mama schudt beslist haar hoofd.

‘Nee’, zegt ze. ‘Daar hebben Wendy en ik het over




gehad. Het leek ons beter om met twee kleine tentjes
te gaan. Een voor jou en Lizzy en een ander voor papa.’
Als ze dit hoort, kan Madeleine haar tranen niet meer
bedwingen. Ze rollen in grote druppels over haar wan-
gen. Mama slaat haar armen om Madeleine heen. Ze
drukt haar dicht tegen zich aan.

‘Ach mijn lieve meid’, zegt mama troostend. ‘Lizzy zal
best meevallen, daar ben ik zeker van. Het is een leuk
kind. Achteraf zal je blij zijn dat je deze vakantie met
haar gedeeld hebt. Ik ben trots op jou dat je hen wil
helpen. Echt waar!’

Madeleine geeft geen antwoord. Ze wil hen helemaal
niet helpen. Ze wil alleen met papa op vakantie. Dat
was beloofd! Mama begrijpt er niets van, helemaal
niets. Hoe kan ze zo onrechtvaardig zijn?

4. Onderweg

Um auto is gepakt en de reizigers staan klaar op de
stoep. Wendy neemt met een knuffel afscheid van
haar dochter.

‘Gaan jullie samen op de achterbank zitten’, zegt papa
tegen Madeleine. ‘Dat is gezellig.’
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‘Maar ik mag toch altijd vooraan als ik met jou meerijd?’
protesteert Madeleine.

‘Lizzy vindt het niet erg om alleen op de achterbank te
zitten', zegt Wendy. ‘Dat is ze gewoon van bij mij in de
auto. Zit jij maar lekker naast je papa.’ Dat laat Made-
leine zich geen twee keer zeggen. Eindelijk iemand die
haar begrijpt! Met een grote glimlach doet ze het portier
open en gaat ze vooraan zitten.

Papa vertrekt luid toeterend. Madeleine grinnikt om
mama'’s geschrokken gezicht. Ze zet de radio aan en
trekt haar knieén op.

‘Weg uit dit grijze wolkenland! zegt papa vrolijk. ‘Op
naar de zon in Frankrijk!’

‘Hoera!’ roept Madeleine en ze gluurt stiekem over haar
schouder naar de achterbank. Lizzy kijkt strak voor zich
uit. Madeleine is niet van plan om haar plezier te laten
vergallen. Ze brult luid met de liedjes op de radio mee.
Tot papa vraagt of het iets zachter kan.

‘Je hebt een mooie stem), zegt hij met een knipoog.
‘Maar hij dringt iets te veel door alles heen. Ik moet
mijn aandacht bij de weg houden.’ Na een uur rijden
stoppen ze om naar de wc te gaan en wat te drinken.
Lizzy antwoordt beleefd op alle vragen die haar gesteld
worden. Verder zegt ze niet veel. Daardoor kan Made-
leine ongestoord tegen papa praten. Dat doet ze ook.

De hemel trekt open en de zon begint te schijnen.
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Het wordt warmer in de auto. Dat geeft Madeleine een
heerlijk vakantiegevoel.

‘Alles goed op de achterbank?’ vraagt papa na een
poosje. Er komt niet meteen antwoord en Madeleine
kijkt achterom.

‘Tk voel me een beetje misselijk’, zegt Lizzy met een
klein stemmetje. Ze ziet bleek en houdt haar hand tegen
haar mond. Papa stopt zo snel hij kan en laat haar uit de
auto. Net op tijd.
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‘Jakkes!” zegt Madeleine en ze kijkt vlug de andere kant
op. Ze blijft in de auto zitten terwijl papa zich om Lizzy
bekommert. Hij geeft haar wat water om haar mond te
spoelen. Daarna spreidt hij hun picknickdoek uit in het
gras. Daarop mag ze liggen om bij te komen. Madeleine
begint ongeduldig te worden en stapt ook uit.

‘We houden een kwartiertje pauze’, zegt papa. ‘Dan zal
Lizzy zich wel beter voelen. De frisse lucht doet haar al
deugd. Zullen wij intussen een spelletje spelen? Het is
rood en het is groot.’

Madeleine kijkt om zich heen. Rood en groot, dat moet
makkelijk te vinden zijn.

‘Het uithangbord bij het benzinestation!” roept ze.

‘Wat heb jij dat vlug gevonden’, zegt papa. ‘Ik dacht dat
het langer zou duren. Nu ben jij aan de beurt.’

Na een paar keer raden, vraagt papa of Lizzy mee wil
doen. Ze knikt en komt overeind. Met zijn tweeén wordt
het spannend om het als eerste juist te raden. Lizzy wint
van Madeleine en Madeleine wint van papa. Het is een
leuk spelletje. Papa stelt voor om weer verder te rijden.
Ik denk dat het beter is als Lizzy vooraan zit', zegt hij.
Als ze door de voorruit kijkt, wordt ze minder snel
wagenziek.’

Madeleine wil opmerken dat ze vanop de achterbank
ook door de voorruit kan kijken. Maar ze doet het niet.
Zwijgend neemt ze plaats achteraan.
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5. Een plekje op de camping

et verkeer wordt drukker en ze staan geregeld in

de file. Papa moppert dat het net een werkdag lijkt.
Zelfs erger, want tijdens een werkdag vermijdt hij de
files. Nu staan ze er middenin.
‘Het laatste uur zijn we weinig opgeschoten’, bromt hij.
‘En het ziet er niet naar uit dat het beter wordt.” Made-
leine ligt neer op de achterbank en heeft er geen last
van. Het is eigenlijk erg comfortabel om zo te reizen. Ze
ziet papa geregeld over zijn haar wrijven en hoort hem
geeuwen. Van Lizzy ziet ze niets. Madeleine beeldt zich
in dat ze alleen met papa op reis is.
‘Moeten we nog lang rijden, papa?’ vraagt ze.
‘We zijn niet zo ver gevorderd als ik gehoopt had’, ant-
woordt hij. ‘Maar we hebben nergens een plaats gere-
serveerd. We kunnen stoppen wanneer we willen. Wat
denk je?’
‘Ik zou nog een beetje verder rijden en dan een leuke
camping zoeken’, zegt Madeleine. Op de voorbank blijft
het stil.
‘Ga jij daar ook mee akkoord, Lizzy?’ vraagt papa.
Madeleine hoort geen antwoord. Ze veronderstelt dat
Lizzy geknikt heeft. Papa vraagt immers niet verder. Ze
sukkelen nog een beetje voort in de file en dan neemt
papa een zijweg. De gps geeft een aantal campings aan.
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Uit de naambordjes langs de weg mag Madeleine de
leukste camping kiezen. Het wordt camping ‘Au feu de
bois! Ze is dol op een kampvuur. Madeleine stapt samen
met papa uit om naar de receptie te gaan. Lizzy blijft in
de auto zitten. Papa moet een aantal gegevens invullen.
Dan krijgen ze een plannetje en een houten plaatje met
een nummer. Dat is het plekje waar ze mogen staan.
Madeleine voelt dat ze een reuzenhonger heeft. Maar
papa zegt dat ze eerst de tenten opzetten. Plots belandt
Madeleine weer met haar voeten in de werkelijkheid. Ze
deelt geen tent met papa, maar met Lizzy.

Papa legt de tentzakken op de grond en pompt een
luchtbed op. Daarna gaat hij er prinsheerlijk op liggen.
‘Na al dat rijden heb ik rust verdiend’, zegt hij. ‘Zetten
jullie je tent maar op.’ Lizzy en Madeleine hebben het
thuis geoefend. Er is niets moeilijks aan. Tot papa’s ver-
bazing staat de tent in een wip overeind.

‘Knappe meiden!” kreunt hij. ‘Jullie gunnen me geen
rust. Ik lig hier net zo zalig.’

‘Als je wilt, zetten we jouw tent ook op, zegt Lizzy.

‘Dat vind ik een geweldig voorstel’, glimlacht papa.

Met een zucht van genoegen draait hij zich om op zijn
luchtbed. Het ergert Madeleine dat ze niet zelf op dat
idee gekomen is.

Nadat papa’s tent er staat, pompen ze hun luchtbedden
op. Ze schikken de stoeltjes rond de tafel.
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‘Ik heb geen honger meer’, zegt papa met een geeuw.
‘Ik stel voor dat we dadelijk gaan slapen.’
_ ‘Waat?’ roept Madeleine verontwaardigd. Ze buigt zich
_ voorover en kriebelt papa in zijn zij. Daar kan hij abso-
luut niet tegen. Hij wringt zich in allerlei bochten. Ten
slotte smeekt hij lachend om genade. Lizzy kijkt vanop
de zijkant toe.
‘Ik vind het te laat om te koken vandaag’, zegt papa.
‘Het was een lange rijdag en ik ben een beetje moe.
Bij de ingang van de camping zag ik een pizzatent.
Wie stemt voor?’

Madeleine juicht, want pizza is haar lievelingseten.
Lizzy reageert niet, maar sjokt achter hen aan. Ze
mogen uit het menu een pizza kiezen. Madeleine hoeft
niet lang na te denken. Het wordt een pizza met ham,
champignons en tomaten. Lizzy zegt dat ze niets wil.
Nochtans hoorde Madeleine haar maag daarnet knor-
ren. Papa fluistert Lizzy iets toe. Madeleine ziet hoe
haar gezicht opfleurt. Ze vindt het niet leuk dat papa
met Lizzy geheimen heeft.

‘Lizzy lust geen pizza), legt papa uit. ‘Ze mag iets anders
van de kaart kiezen. Ga jij maar naar de pizzabakker kij-

Daarna slepen ze de bagage van de auto naar de tenten. ken. Ik weet dat je dat graag doet.” Madeleine glijdt van
Madeleine gaat naast papa op de grond zitten. Wmm: mS.m_. “ A o
‘Zo, luiwammes’, zegt ze. ‘Nu wordt het dringend tijd Geen pizza lusten!’ denkt ze. ‘Wat een suf kind is die

; Lizzy toch!

om te gaan eten.
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6. Bij het zwembad

e volgende ochtend is Madeleine als eerste wak-

ker. Ze kijkt voorzichtig opzij en hoopt dat Lizzy
verdwenen is. Maar ze ligt er nog. Madeleine heeft geen
zin om samen met haar naar de wasplaats te gaan. Heel
voorzichtig kruipt ze uit haar lakenzak. Ze neemt haar
handdoek en toilettas en opent zachtjes de rits van de
tent. Als een dief sluipt ze weg.
‘Wat was jij een vroege vogel vandaag’, zegt papa als ze
weer bij de tent komt. ‘Zo ken ik je thuis niet.” Made-
leine glimlacht onschuldig.
‘Het is vakantie’, zegt ze. ‘Dan is alles anders.” Aan de
manier waarop papa haar aankijkt, weet ze dat hij haar
doorziet. Voor papa kan ze weinig verborgen houden.

Terwijl Lizzy gaat douchen, helpt Madeleine papa met
het ontbijt. Hij heeft al brood en beleg gekocht in de
kampwinkel. Ze dekt de tafel en vertelt intussen hon-
derduit. De weinige tijd met papa alleen wil ze goed
gebruiken. Het is heerlijk om buiten te ontbijten. Het
Franse brood is krakend vers. Alles smaakt veel beter
dan thuis. Papa vertelt dat er een zwembad op de
camping is. Hij is vanochtend vroeg al op ontdekking
gegaan.

Madeleine staat klaar om naar het zwembad
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te vertrekken. Lizzy ging naar het toilet en komt in de
verte aan. ‘Waar is mijn grote zaklamp?’ vraagt papa.
‘Die wil ik graag terug.’

‘Hij ligt vooraan in onze tent’, zegt Madeleine. ‘Ik heb
mijn eigen zaklamp intussen gevonden.’ Papa trekt de
rits van hun tent open. Hij kucht veelbetekenend.
‘Hm, wat een verschil’, zegt hij. ‘Tk zie een net bed en
een rommeltje. En ik vrees dat het rommeltje van mijn
dochter is.” Madeleine kijkt geschrokken naar hun tent.
Ze heeft alles er zomaar in gekieperd. Haar lakenzak

is in een bolletje gedraaid. Haar pyjama en de kleren
van gisteren liggen op een hoopje. De spullen uit haar
toilettas liggen overal verspreid. De inhoud van haar
draagtas is slordig door elkaar gehaald. Lizzy’s bed is
een plaatje. De lakenzak ligt keurig recht. Haar kleren
zitten netjes opgeplooid in haar tas. De gesloten toilet-
tas staat ernaast.

‘Flink zo, Lizzy!" zegt papa. ‘Madeleine kan nog heel wat
van jou leren.

Madeleine werpt een woedende blik op Lizzy. ‘Wacht
maar’, denkt ze. ‘Dat zet ik je betaald!’

Met een gezicht als een donderwolk loopt Madeleine
achter papa en Lizzy aan. Er staan lighedden naast het
zwembad. Lizzy heeft een boekje met woordpuzzels
meegebracht. Ze installeert zich op een van de ligbed-
den. Madeleine springt in het water en spet zo hard

19




ze kan. Met een geniepige blik ziet ze dat Lizzy’s boekje
nat geworden is. Lizzy droogt het voorzichtig af. Ze
schuift haar ligbed wat achteruit. Madeleine merkt dat
papa gezien heeft wat ze deed. Hij wenkt dat ze naar
hem toe moet komen. Dat doet Madeleine lekker niet.
Ze plonst en pletst in het water. Ze lacht hard, alsof ze
veel plezier heeft. Opeens staat papa aan de rand van
het zwembad.

‘Eruit’, zegt hij streng. ‘Je stoort de andere mensen.
Sommigen willen hier rustig liggen. Het is genoeg
geweest met jou.’

‘Zeg, papa!’ antwoordt Madeleine beledigd. ‘Tk ben
geen kind meer!’

‘Maar je gedraagt je als een kind’, zegt papa. ‘Ik zou wil-
len dat je wat liever tegen Lizzy was. Je bent toch mijn
flinke meid? Ik herken je deze dagen niet.”’ Madeleine
komt mokkend uit het zwembad. Ze gooit zich neer op
een lighed en verbergt haar hoofd in haar armen. Lizzy,
Lizzy, alles draait om Lizzy.

7. Luieren in de zon

apa vraagt of ze zich voldoende ingesmeerd
hebben. Als ze nog lang blijven, moeten ze zich
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opnieuw tegen de zon beschermen.

‘Zal ik je rug doen?’ vraagt Lizzy. Madeleine had het lie-
ver aan papa gevraagd. Maar na de scene van daarnet
zou hij het misschien weigeren. Daarom laat ze zich
door Lizzy helpen. Dat betekent natuurlijk dat zij ook
Lizzy’s rug moet insmeren. Met vlugge halen maakt
Madeleine zich van het karweitje af. Het maakt toch
niet veel uit voor Lizzy. Die zit liever in de schaduw van
een parasol. Ze draagt bovendien nog een hoedje, wat
niet eens nodig is. Madeleine houdt van de zon en de
warmte. Ze heeft geen hoedje mee. Ze duikt geregeld in
het zwembad en laat zich daarna opdrogen in de zon.
Heerlijk!

‘Willen jullie een ijsje?’ vraagt papa. ‘Breng er voor mij
ook eentje mee.” Hij geeft hen een briefje van twintig en
stuurt hen op pad. Madeleine en Lizzy praten niet met
elkaar onderweg. Bij het ijskraam bestelt Madeleine
voor haar en papa. Ze betaalt en geeft het wisselgeld
aan Lizzy. Dan haast ze zich naar papa.

‘Ik liep al voorop omdat je ijsje anders zou smelten’,
zegt ze. ‘Lizzy komt er zo aan.’

De hele voormiddag blijven ze bij het zwembad. Papa is
een geoefende zwemmer. Hij gaat met krachtige slagen
door het water. Madeleine probeert hem in te halen, maar
dat lukt niet. Lizzy blijft in het ondiepe gedeelte van het
zwembad. Daar spelen ze met hun drietjes met de bal.
Papa bedenkt telkens nieuwe spelletjes. Het is heel leuk.
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's Middags keren ze naar de tent terug om te eten.

Papa maakt een fris slaatje met tomaten klaar. Dat valt
bij iedereen in de smaak. Het lijkt of ze een week niet
gegeten hebben! Madeleine en Lizzy ruimen de tafel af
en doen de afwas. Nadien wil papa in de schaduw een

dutje doen. Lizzy zet zich aan tafel met een woordpuzzel.

Madeleine zou het liefst terug naar het zwembad gaan.
Maar ze mag niet alleen van papa. Hij vindt het gevaar-
lijk bij het water. Ook al is er een redder bij.

‘Voor het zwembad moet je nog geduld hebben’, zegt
papa tegen Madeleine. ‘Maar je kunt wel naar de speel-

tuin hier vlakbij. Zeg me in elk geval waar je naartoe gaat.

Dan vind ik je makkelijk terug als ik uitgeslapen ben.’
Madeleine pulkt aan haar neus.

‘Ik ga even bij de speeltuin kijken’, zegt ze.

‘Gajij ook mee, Lizzy?’ vraagt papa. Lizzy schudt haar
hoofd.

Er zijn slechts twee kinderen in de speeltuin. Ze zijn
jonger dan Madeleine en spelen in de zandbak. Made-
leine gaat op de schommel zitten. Ze zwaait haar benen
lusteloos heen en weer. De schommel klimt geleidelijk
hoger. Madeleine voelt het kriebelen in haar buik. Ze
mindert vaart en springt van de schommel. Bijna ver-
liest ze haar evenwicht. Daarna gaat ze een paar keer
van de hoogste glijbaan. Na wat bengelen aan het klim-
rek heeft ze het wel gehad. Het is saai alleen
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in de speeltuin. Als Lizzy was meegekomen, konden
ze samen iets doen. Madeleine vindt het niet eerlijk.
Op die manier heeft ze niets aan haar. Lizzy kon net zo
goed thuisgebleven zijn.
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8. Kampvuur

n de late namiddag bespreekt papa met hen de ver-
dere plannen. Hij legt de kaart van Frankrijk op tafel.
Hij trekt een denkbeeldige cirkel rond de plaats waar
ze zitten. En een cirkel rond het gebied waar ze naartoe
kunnen.
‘Welke richting willen jullie uit, dames?’ zegt hij. ‘Zeg
gerust, ik ben jullie chauffeur.” Lizzy haalt haar schou-
ders op. Voor haar is alles gelijk.
‘Ik wil naar het westen’, zegt Madeleine. Ze wijst naar
het midden van de kaart.
‘Daar is het warmer’, zegt papa. ‘De hitte blijft er tussen
de velden hangen.’
‘We mochten toch kiezen?’ pruilt Madeleine.
‘Dat klopt’, zegt papa geduldig. ‘Ik geef gewoon een
beetje extra informatie. We gaan zeker op zoek naar
een camping met een zwembad. Anders braden we als
worstjes in de pan. Akkoord, Lizzy?’ Hij geeft haar een
speelse tik tegen haar bovenarm. Lizzy glimlacht flauw
en knikt.

Ze maken nog een korte wandeling in de buurt. Het is

te heet om ver te gaan. Dan zetten ze alles klaar voor de
barbecue. Papa heeft moeite om het vuur aan te krijgen.
Hij doet zijn best. Maar thuis is het mama die het vuur
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aanmaakt. Madeleine is er ook niet sterk in. Lizzy kijkt

zwijgend toe, zoals altijd.

‘Wil jij het proberen?’ vraagt papa. ‘Hebben jullie thuis
een barbecue?

'Ja, zegt Lizzy. ‘We grillen vaak op de barbecue in de
zomer. Mama zorgt voor het vlees en ik voor het vuur’
Madeleine heeft haar nog nooit zoveel na elkaar horen
zeggen.

‘Dat had je eerder moeten vertellen’, roept papa uit. ‘En
wij maar klungelen. Terwijl we een expert in huis heb-
ben!” Lizzy glimlacht verlegen. Ze schuift de houtskool
opzij. In het midden maakt ze ruimte voor de droge
takjes en dennenappels. Die hebben ze tijdens de wan-
deling verzameld. Zorgvuldig bouwt ze een stapeltje op.
Lizzy geeft een aanmaakblokje aan papa. Ze toont hem
waar hij het moet leggen. Er komt meteen vuur in het
stapeltje. Het is geen vuur dat na een tijdje uitdooft. Het
blijft gestadig branden. Geleidelijk schuift Lizzy met een
tak wat houtskool dichterbij. Even later gloeien de kool-
tjes dieprood. Papa haalt de gril erbij. De eerste worstjes
gaan op het vuur. Papa schenkt zichzelf een glaasje wijn
uit. Madeleine en Lizzy krijgen spuitwater.

‘Op onze super vuurmaker!’ zegt papa. Ze klinken met
de glazen. Madeleine geeft toe dat Lizzy die titel ver-
diend heeft. Zonder haar konden ze nog lang op de
worstjes wachten!
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Op de camping wordt er elke avond kampvuur gemaakt,
Vandaar komt natuurlijk de naam. Gisteren zijn ze niet
naar het vuur geweest. Ze waren te moe van de reis,
Maar vanavond gaan ze er op tijd naartoe. Er staan
stoelen in een kring. Wat verder is een klein podium.
Madeleine zorgt dat ze naast papa zit. Lizzy zoekt een
plaatsje aan zijn andere kant. Het vuur is pas aangesto-
ken. Het laait hoog op. Heel even wordt Madeleine een
beetje bang. Papa legt zijn arm geruststellend om haar
schouders.

‘Dat droge hout geeft veel vlammen’, zegt hij. ‘Maar het
is dadelijk opgebrand. De campingbaas heeft het vuur
goed onder controle.” Papa draait zich naar Lizzy.

‘Dit vuur zou jou ook goed lukken’, zegt hij. Madeleine
wordt er kregelig van, Lizzy kreeg al genoeg compli-
mentjes voor het vuur. Papa moet niet overdrijven.

Er stapt een vrouw met een gitaar naar het podium.

Ze heeft een warme stem waarmee ze bekende liedjes
zingt. Ze moedigt iedereen aan om mee te zingen. Soms
kent Madeleine de melodie wel, maar de woorden niet.
Papa heeft blijkbaar hetzelfde probleem. Ze hoort zijn
bromstem neurién zonder woorden. Ze vleit zich gezel-
lig tegen hem aan.




9. Midden in de nacht

a het kampvuur maken Madeleine en Lizzy zich

klaar voor de nacht. Ze gaan naar de wc, frissen
zich op en poetsen hun tanden. Alles gebeurtin de
grootste stilte. Madeleine is veel sneller dan Lizzy. Maar
ze blijft op haar wachten om terug te lopen. Anders
wordt papa weer boos. Op het tafeltje voor hun tent
brandt een gaslamp. Papa zit op een stoel en leest in
een boek.
‘Goeienacht, meisjes!’ zegt hij. ‘Tk blijf nog wat van de
mooie avond nagenieten.” Madeleine kruipt achter
Lizzy de tent in. Ze trekt de rits dicht en zoekt m.m ope-
ning van haar lakenzak. Zodra ze erin ligt, draait Zm.&?
leine haar rug naar Lizzy. Ze denkt aan de liedjes bij het
kampvuur. Met een glimlach valt ze in slaap.

Midden in de nacht wordt Madeleine wakker. Het licht
op de tafel is uit en papa slaapt. Dat hoort ze aan N:..s
gesnurk. Het dringt door het tentzeil heen. Maar er is
nog een ander geluid. Madeleine kan het niet meteen
thuisbrengen. Ze houdt haar adem in en spitst haar
oren. Daar is het weer. Een zacht gesnuif. Zou er een
dier rond hun tent scharrelen? Papa zegt dat er soms
egels of konijntjes komen. Misschien is het zelfs een .
everzwijn! Madeleine blijft doodstil liggen. Het gesnuif
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klinkt nu drie keer na elkaar. Vlakbij. Plots weet ze waar
het vandaan komt. Het is Lizzy! Zou ze aan het huilen
zijn? Madeleine bijt op haar lip. Ze weet niet wat ze
moet doen. In gedachten overloopt ze de laatste twee
dagen. Lizzy was wagenziek onderweg. Ze lustte geen

pizza en hield niet van de zon. Misschien had ze de
vakantie anders verwacht?

Madeleine gaat half rechtop zitten. Ze legt haar hand op
Lizzy’s schouder.

‘Wat is er? fluistert ze. Lizzy schudt haar schouder,
zodat Madeleines hand eraf glijdt. Dan schuift Lizzy
verder van haar weg. Het zou makkelijker zijn om

zich om te draaien en weer te gaan slapen. Maar dat
wil Madeleine niet. Ze denkt aan papa’s woorden van
vandaag.

‘Sorry, Lizzy’, fluistert ze. ‘Ik, eh, ik wou dat eh ... sorry.’
Lizzy geeft geen antwoord. Maar het gesnuif is opge-
houden. Madeleine voelt dat Lizzy luistert. Wat kan ze
nog zeggen? Ze zucht diep. Lizzy mompelt iets, maar
Madeleine heeft het niet begrepen.

‘Wat zei je?’ vraagt ze.

‘Ik mis mijn mama!’ zegt Lizzy nu duidelijk verstaanbaar.
Ze draait zich op haar rug en begint luid te snikken.
‘Sst, sst, stil maar!’ zegt Madeleine geschrokken. ‘Straks
wordt papa wakker!

Ze wil vermijden dat hij er zich mee bemoeit. Dit kan
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ze beter zonder hem oplossen. Ze pakt Lizzy’s hand

en knijpt er bemoedigend in. Het is moeilijk om op
fluistertoon verder te praten. Ze zouden ergens anders
heen moeten. Maar waar? Ze kan niet onmiddellijk iets
bedenken.

‘Zullen we naar de wasplaats gaan?’ fluistert ze. Snuf-
fend kruipt Lizzy uit haar lakenzak. Madeleine opent
zachtjes de tent en grist haar zaklamp mee. Ze geeft
Lizzy een hand en loopt met haar over het aarden pad
naar de wasplaats.

10. Een ongewone praatplek

p dit uur van de nacht komt er niemand naar

de wasplaats. De wc's zijn aan de andere kant.
Madeleine doet zacht de deur achter zich dicht. Rond
de lamp boven de wasbakken fladderen motten en
nachtvlinders. Over de grond kruipt een zwarte kever.
Maar het is er wel rustig en niemand kan hen horen.
Tussen de wasbakken en de douches staat een lage
tegelmuur om je toilettas en je kleren op te leggen. Nu is
de muur leeg. Madeleine en Lizzy gaan erop zitten.
‘Wil je mij over je mama vertellen?’ vraagt Madeleine.
Lizzy heeft geen verdere aanmoediging nodig.
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De woorden komen vanzelf over haar lippen. De opera-

tie van haar mama is niet gevaarlijk. Maar Lizzy is toch
bang dat er iets fout gaat.

Ik wil mijn mama niet kwijt’, zegt ze. ‘Ik voel me
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vreselijk alleen, maar ik weet dat niemand me hierbij
kan helpen.’ Lizzy is niet meer te stoppen. Al haar angst
en zorgen van de voorbije weken komen los. Madeleine
krijgt er geen speld tussen. Dat hoeft ook niet. Van Liz-
zy's mama gaat het naar Lizzy's papa. Nu ze Madeleine
met haar papa bezig ziet, beseft Lizzy hoe erg ze hem _.
mist.

‘Met mijn mama praat ik nooit meer over hem/, zegt |
ze. ‘Tk denk dat mijn mama het onderwerp met opzet _
vermijdt. Ze denkt dat ze mij pijn doet als ze over _
hem begint. En ik wil juist niets liever dan over hem |
vertellen.

‘Heb je het al geprobeerd?’ vraagt Madeleine.
“Vroeger wel’, antwoordt Lizzy. ‘Maar nu niet meer. 7
Tk wil mijn mama niet verdrietig maken.

Jullie zijn precies hetzelfde’, zegt Madeleine. ‘Jullie

willen allebei over hem praten. En toch doen jullie

het niet.

‘Misschien heb je gelijk’, zegt Lizzy. ‘Na deze vakantie

kan ik het nog eens proberen. En weet je ... Ze gaatniet

verder door en wrijft met haar vinger over een tegel van

de muur.

‘Zeg het maar’, spoort Madeleine haar aan.

‘Ik besef dat dit erg ondankbaar klinkt’, aarzelt Lizzy.

'Maar ... eigenlijk had ik helemaal geen zin om met jul-

lie op vakantie te gaan. Ik kende jullie niet en ik wilde

het liefst bij mijn mama blijven.” Madeleine glimlacht
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breed. Ze herkent de situatie maar al te goed.

”mu dan blijk ik zo'n snertkind te zijn’, grijnst ze. ‘Zal

ik je wat bekennen? Dit zou mijn vakantie alleen met

wmﬁm worden. Een hartenwens van mij. En toen kwam
jij erbij.

‘Oh nee’, zucht Lizzy vol medeleven. ‘Wat erg! Nu snap
ik het. Dat heeft mama me niet verteld. Ik dacht dat jij
elk jaar met je papa op vakantie ging.’

‘Onze mama’s hebben een complot gesmeed, zegt
Madeleine. ‘En wij zijn er allemaal ingeluisd. Mijn papa
ook.

‘Maar het was wel met goede bedoelingen’, zegt Lizzy.
‘Daar twijfel ik niet aan’, antwoordt Madeleine met een
geeuw. ‘Zullen we morgen papa’s telefoon vragen?
Um.E kun jij je mama bellen. Wanneer was de operatie
zeije? ~
”<mbammmu zegt Lizzy. ‘Tk bedoel, de dag die net voorbij
is. Ja, haar bellen zou ik erg leuk vinden.’ Ze springen
van het muurtje en staan wat onwennig naast elkaar.
Plots draait Lizzy zich opzij en geeft ze Madeleine blik-
semsnel een kus op haar wang.
Am.mn_mb_au zegt ze verlegen. ‘Eigenlijk val jij best mee.’
'Jij ook’, lacht Madeleine en ze geeft Lizzy een knuffel.
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11. Veranderde plannen

{ T indelijk!’ zegt papa, als ze de volgende ochtend
laat uit hun tent kruipen. ‘Tk werd al ongerust.

Ik ben zelfs een paar keer komen kijken. Zijn jullie

gisteren stiekem naar een party geweest?’ Madeleine en

Lizzy kijken samenzweerderig naar elkaar.

‘Nee, we wilden gewoon uitslapen’, zegt Madeleine.

‘Dat mag toch in de vakantie?’

‘Maar we hebben een tijdschema te volgen’, zegt papa

gejaagd. ‘We moeten de tenten afbreken en een eind

rijden.

‘Moeten, moeten’, lacht Madeleine. ‘In de vakantie

moet er helemaal niets. We zijn vrije vogels. Trouwens,

misschien kunnen we de route opnieuw bekijken. Te

veel hitte is voor niemand leuk.” Ze ziet de opluchting

op papa’s gezicht. Hij begrijpt dat alles in orde is tussen

hen. Vanaf nu zal de vakantie vlekkeloos verlopen.

‘Oh, als het zo zit’, zegt hij ontspannen. ‘Dan is tijd

geen probleem. Laten we beginnen met een uitgebreid

ontbijt.

Madeleine en papa breken de tenten af. Intussen telefo-
neert Lizzy met haar mama. De operatie is goed verlo-
pen en haar mama klonk opgewekt. Lizzy straalt.

‘Wat zijn nu de verdere plannen?’ vraagt papa.
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Hij spreidt de kaart van Frankrijk open op het gras.
Ze gaan er gezellig rond zitten.
‘Wil je misschien vroeger naar huis, Lizzy? vraagt
Madeleine opeens. ‘Dat is natuurlijk ook mogelijk. We
zetten de tent in onze tuin op. Daar houden we verder
vakantie. Dan kun je zoveel als je wilt naar je mama.
‘Ben je gek?’ antwoordt Lizzy verontwaardigd. ‘Net
nu het leuk begint te worden. Ik heb meer zin in deze
vakantie dan ooit. Of heb jij heimwee naar je mama?’
‘Haha, dat zal wel!’ lacht Madeleine. ‘Wij zitten hier
goed, heé papa?’ Papa steekt met een zielig gebaar zijn
vinger op.
‘Naar mijn mening wordt nooit gevraagd’, klaagt hij.
Madeleine plukt een handvol gras. Ze gooit het in zijn
gezicht.
‘Jij bent een echte zielepoot’, lacht ze.
‘Nu weer ernstig’, zegt papa. ‘Waar rijden we naartoe?’
Madeleine en Lizzy buigen zich over de kaart. Ze beslis-
sen om naar het oosten te rijden. Daar is het bergachtig
en vanzelf koeler.
‘Is dat goed voor jou, papa?’ vraagt Madeleine.
Papa knikt goedkeurend. Lizzy plooit de kaart dicht.
‘Ik wist wel dat we de slaapzakken nodig zouden
hebben!’ gniffelt papa. ‘Gelukkig heb ik ze er nog bij
gestopt. Ook al vond mama ze overbodig.’ Ze zetten de
laatste spullen in de auto en stappen in. Papa zit aan het
stuur en Madeleine en Lizzy gaan om de beurt vooraan.
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‘Als wij mochten rijden, konden we je aflossen’, zegt
Lizzy.

‘Dat is lief van je’, antwoordt papa. ‘Maar rijden vind
ik niet erg met zo'n leuk gezelschap in de wagen. Dan
mogen er zelfs files zijn!

“Voor mij niet’, zegt Madeleine. ‘Wat kun jij toch over-
drijven, papa!’

12. De vakantie begint echt

e berglandschappen zijn indrukwekkend mooi.
Papa stopt af en toe om een foto te nemen. Ze heb-
ben geen enkele file onderweg en komen ruim op tijd in
de uitgekozen streek. Deze keer mag Lizzy een camping
uitkiezen.
‘Misschien stel ik jullie teleur’, zegt ze. ‘Hij is niet origi-
neel, maar ik val voor de vrolijke namen. Camping Jean
et Josette. Er is een zwembad, dat is zeker. Ik weet niet
of je er pizza kunt eten.’
‘Dat hoeft niet’, zegt Madeleine. ‘Maar wat ik niet snap:
hoe kun je geen pizza lusten? Iedereen lust pizza!
‘Ik vind het gewoon niet lekker’, zegt Lizzy eenvoudig.
‘Er zijn toch ook mensen die geen meloen lusten? Dat
begrijp ik dan niet.’
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‘Waat?’ roept Madeleine verbaasd uit. ‘Hoe weet jij dat?’
‘Lust jij geen meloen?’ lacht Lizzy. ‘Keigrappig. Ik deed
gewoon een gokje!’ Papa glimlacht als hij hen bezig
hoort. Dat doet Madeleine plezier.

Op de camping krijgen ze een plaatsje vlak bij het
zwembad. Madeleine is natuurlijk in haar nopjes. Nu
kan papa haar vanuit de tent in het oog houden. Ze
mag zwemmen zo veel ze wil. Lizzy vertelt dat ze zich
onzeker voelt in het diepe water. Ze is nog geen goede
zwemmer. Madeleine belooft om haar te helpen. Ook
papa zal haar goede raad geven. Madeleine en Lizzy
blijven de hele tijd in het zwembad. Ze hebben enorm
veel plezier.

Als ze s avonds in bed kruipen, liggen ze met hun
gezicht naar elkaar. Ze kletsen over alles wat ze vandaag
gedaan hebben. Na een poosje steekt papa zijn hoofd in
de tent.

‘Meisjes, nu zwijgen, hoor!’ zegt hij. ‘Ik snap niet wat
jullie nog allemaal te vertellen hebben.’ Hij ritst de flap-
pen weer dicht. Ze horen hem nog mompelen: ‘Onge-
looflijk! Eerst zeggen ze geen woord tegen elkaar en nu
blijven ze kwebbelen.’

Maar ze weten allebei dat hij dat eigenlijk net fijn vindt.
‘Weet je wat?’ fluistert Madeleine. ‘Af en toe mag je mijn
papa lenen.’
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‘Oké, leuk’, fluistert Lizzy terug. ‘Maar nooit zonder jou
erbij!’
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Ik ben Reina Ollivier en ik hou van avontuur. Vorige
winter kampeerde ik op een eiland vlakbij de noord-
pool. Een week met de tent in de sneeuw, dat was
berekoud! We trokken zelf onze slede voort. Daarin
lag al ons materiaal, kleding en eten. Op een nacht
was er een zware storm. De wind haalde snelheden
van 190 km per uur! We moesten geregeld opstaan
om de sneeuw weg te scheppen. |k deed er veel in-
spiratie op voor mijn boeken over Emma Dewit,
Misschien ken je ze al? Het is een spannende reeks over het milieu.
Emma mag met een internationaal team op onderzoek gaan. Alle ver-
halen spelen zich af in de poolgebieden. Bij de foto's in het boek krijg je
ook filmpjes. Dat maakt het lezen extra leuk!

Lees bv. ‘Verraad op de basis’, ‘Dreiging op de toendra’ of ‘Paniek aan
boord". Wil je nog meer over me weten? Ga dan eens kijken op mijn
website: reinaollivier.weebly.com.

_ Andere boeken van Reina in BiB-BoX: 7

7 Vampiers en vieermuizen B De verdwenen circusballetjes _

Over illustrator Ann De Bode

Hallo, ik ben Ann!

Ik teken graag. Heel de dag door. Voor mooie boeken. Voor jou. Dan lach
je. En dan ben ik blij.

Ik teken al lang. En als ik teken, lach ik!

Oh ja, ik hou niet van zweetvoeten, ruzie en lui zijn. Ik hou van dieren. Ik
heb twee poezen en een grote hond. Snoepen doe ik ook graag: neusjes
en drop. Reizen vind ik ook leuk, maar ik heb niet veel tijd. Want ik teken
nu voor jou!
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