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gk ga niet mee!

_,._._mm Boets en Frank Daenen
Ik ga niet mee!

De ouders van Maxim willen verhuizen. Maar daar heeft
Maxim niet veel zin in. Hij vindt het immers veel te

leuk om naast zijn vriend Alexander te wonen. Samen
bedenken ze een plan om niet te moeten verhuizen.
Maar ook Maxims ouders bedenken een plannetje.
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Maxim steekt zijn hoofd uit de tent.

De kust is veilig, er zijn geen andere indianen
te zien.

Maxim loopt naar een grote totempaal en
danst errond.

Hij stoot allerlei vieemde kreten uit.
Ugh-oe-aa-ugh-ugh-oe-oe-aa.

Hij is de beste indiaan van het hele wilde
westen.

Maar dan hoort hij een luide stem: ‘Indiaan
Maxim, dat is niet jouw totempaal!’

Maxim kijkt geschrokken op.

Voor hem staat indiaan Alexander.

Indiaan Alexander staat met zijn armen over
elkaar.

‘Dat is de totempaal van de wilde Alexanders,
niet die van jou!

Maxim is niet onder de indruk van de andere
indiaan.

‘Dit was jouw totempaal, nu is hij van de
vurige Maxim!

‘Dat zullen we nog wel zien’, zegt Alexander.
Hij springt naar voren en duwt Maxim tegen
de grond.

Ze buitelen en ze tollen tot ze tegen de tent
botsen.

De tent stort in elkaar en valt op de grond,
over de jongens.

En dan barsten ze samen in lachen uit.




Alexander is de buurjongen van Maxim.
En hij is niet alleen zijn buurjongen, hij is
ook zijn allerbeste vriend.

Ze spelen bijna elke dag samen in een van
hun tuinen.

Ze spelen indiaan, of piraat, of ridder, of
avonturier.

Ze komen alleen maar naar binnen als ze
honger hebben.

Of wanneer mama of papa heel hard roept:
‘Maxim, naar binnen komen!’

En ook dan luistert Maxim er niet meteen
naar.

Op dat moment is hij immers nog indiaan
Maxim en indianen luisteren niet naar hun
ouders.

‘Maxim, nu naar binnen komen!’

Tenzij de ouders van indiaan Maxim heel
boos worden natuurlijk.

Mama en papa zitten samen aan de
keukentafel.

Ze kijken een beetje gespannen.

Maxim wordt er zelf gespannen van.
‘Maxim, we hebben belangrijk nieuws’, zegt
mama meteen.

Hij krijgt toch geen broertje of zusje?
Jakkes, een baby, Maxim mag er niet aan
denken.

‘Wij gaan verhuizen’, zegt papa.

Er komt gelukkig geen baby, maar
verhuizen?! Dat wil Maxim helemaal niet.
Dat zou betekenen dat hij niet meer naast
Alexander zou wonen!

‘Vind je het geen goed nieuws?’ vraagt
mama.

‘Ik vind het verschrikkelijk nieuws!” roept
Maxim.

Hij loopt kwaad naar buiten.




Alexander ziet meteen dat Maxim ongelukkig
is.

‘Wat hebben je ouders gezegd?’ vraagt hij.
Maxim zet de indianentent weer recht en laat
zich erin vallen.

‘Wij gaan verhuizen’, zegt hij zacht.

‘Wat?’ roept Alexander. ‘En is het ver van
hier?

Maxim haalt zijn schouders op.

Dat weet hij niet, hij is boos weggelopen.
Alexander kijkt even uit de tent naar het huis
en lacht dan boosaardig.

‘We moeten ervoor zorgen dat jullie niet
verhuizen’, zegt hij.

‘Hoe moeten we dat doen?’ vraagt Maxim
verbaasd.

‘Jij bent een indiaan’, zegt Alexander. ‘En
indianen wonen in een tent. Vanaf nu wonen
wij hier!




‘Maxim, we gaan vertrekken!” roept mama.
Maxim blijft echter samen met indiaan
Alexander koppig in de tent zitten.

Het duurt niet lang voor de doek wordt
weggeslagen.

‘Hier zitten jullie’, zegt papa. ‘We gaan een
kijkje nemen in het nieuwe huis. Het is niet
zo ver, enkele straten maar.

‘Tk ga niet mee’, zegt Maxim. ‘Ik blijfin de
indianentent.

Mama en papa kijken elkaar bezorgd aan.
Ze hebben hun zoon Maxim geroepen om
naar binnen te komen.

Maar die is er ineens niet meer, net als zijn
buurjongen Alexander.

Er zitten enkel nog twee boze, rasechte
indianen in de tent.

Maxim en Alexander hebben een hele nacht
in de tent doorgebracht.

Hun indianenplan is gelukt, Maxim hoeft
niet te verhuizen!

Tegen de middag verschijnt het gezicht van
mama in de tentopening.

‘Maxim, wij gaan vanmiddag naar oma en
opa. Ga jij mee?

Bij oma en opa is het altijd plezierig, weet
Maxim.

Daar krijgt hij lekker veel koekjes en mag hij
opa in zijn timmerhok helpen of met oma in
de moestuin werken.

‘Tot straks’, zegt hij tegen Alexander. ‘En
bedankt voor je hulp!

Papa zit buiten in de auto en heeft de motor
al gestart.

Zodra Maxim erin zit, vertrekken ze
vliegensvlug.
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Wanneer Maxim en zijn ouders stoppen, kijkt
hij naar buiten.

Ze zijn helemaal niet bij oma en opa.

Hun auto staat voor een groot huis, tussen
allemaal bomen.

‘Wie woont hier, bij wie gaan we op bezoek?’
vraagt Maxim.

‘Dat leggen we je zo dadelijk wel uit’,
antwoordt papa.

Waarom doen zijn ouders zo geheimzinnig?
Het is best wel een mooi huis, denkt Maxim.
Zijn ouders gaan het huis binnen zonder te
bellen, ze hebben zelfs een sleutel.

Hier klopt iets niet, Maxim krijgt een
vermoeden.

P
. _l




Binnen staat er bijna niets, het huis is leeg.
Geen stoelen, geen tafels, geen kasten, geen
televisie.

‘Wat vind je ervan? vraagt mama. ‘Is dit geen
toffe plek om in te spelen?’

Op dat moment beseft Maxim wat er is gebeurd.
Zijn ouders hebben hem meegelokt naar het
huis waarnaar ze willen verhuizen.

‘Ik vind het een superstom huis’, zegt hij
meteen.

‘Kijk nog eens goed’, zegt papa.

Maar Maxim luistert niet en sluit zijn ogen.

‘Ik hoef niets meer te zien’, zegt hij. ‘Alles is toch
stom.

‘Je krijgt een reuzegrote kamer’, probeert mama
nog.

‘Stom’, zegt Maxim.

‘En de tuin is ongelooflijk groot’, zegt papa.

Het maakt Maxim allemaal niets meer uit, hij
geeft nog maar één antwoord.

‘Stom!’
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Maxim is opnieuw in zijn indianentent
beland.

Zijn ouders waren behoorlijk boos over zijn
gedrag.

Maxim vindt dat ze ongelijk hebben.

Het is wel degelijk een stom huis, want het
staat niet naast dat van Alexander.

En dat de tuin ongelooflijk groot is, telt ook
niet.

Hun tuin is nu ook dubbel zo groot, want ze
hebben die van Alexander erbij.

Maxim ziet echt geen redenen om te
verhuizen.

Alleen moet hij zijn ouders daarvan nog
overtuigen.
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Zijn ouders zijn nog zo boos op Maxim dat ze
alles verbieden.

Hij mag niet meer in de tent slapen, niet
meer op de computer spelen en geen
televisie meer kijken.

Na een week staat Alexander aan zijn deur
met een voorstel.

Hij gaat met zijn ouders op uitstap en hij mag
een vriendje meenemen.

Maxim schuifelt naar mama en papa.
‘Alexander vertrekt op uitstap en vraagt of ik
meega’, zegt hij verlegen.

Tot zijn verbazing zeggen ze niet meteen nee.
‘Het is goed’, zegt mama. ‘Omdat Alexander
jouw beste vriend is!

Het wordt best spannend, want het is een
verrassingsuitstap.

Maxim en Alexander krijgen allebei een
blinddoek over hun ogen.

Daarna stappen ze in de auto en proberen ze
te raden waar ze naartoe gaan.

‘Heeft het iets te maken met een achtbaan?’
vraagt Alexander.

‘Kun je er misschien dieren bekijken?’
probeert Maxim.

Maar de ouders van Alexander zeggen
helemaal niets.

‘Volgens mij gaan we naar een groot

kasteel waar vroeger ridders leefden!” roept
Alexander.

‘Of naar een zwembad met lange glijbanen’,
voegt Maxim eraan toe.

Alexanders ouders glimlachen en rijden
verder zonder te antwoorden.
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De auto stopt en iedereen stapt uit.
Alexander en Maxim worden voortgeduwd,
ze zien nog steeds helemaal niets.

Plots gaat hun blinddoek af, Maxim wrijft zijn
ogen uit.

Ze staan in een reusachtige donkere tent.
Aan de ene kant staan er twee bedden, met
dikke slaapzakken op.

Aan de andere kant staat een tafel vol
lekkers: snoep, wafels en frisdrank.

En dan zijn er nog allerlei leuke spelletjes.

’

‘Tk vraag me af van wie het kamp is’, zegt

Maxim.

‘Die vraag is makkelijk te beantwoorden’,
zegt mama. ‘Dit kamp is van jullie!
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‘Morgenvroeg komen we jullie halen’, zegt
papa. ‘Veel plezier!

Alexander en Maxim kunnen het nog steeds
niet geloven.

Het grootste kamp dat ze al hebben gezien
en het is helemaal van hen.

‘Jouw ouders zijn geweldig’, zegt Maxim.
‘Veel leuker dan die van mij/

‘Laten we dat even vergeten’, zegt Alexander.
‘We zijn nu in een superleuk kamp, dus de
volgende vraag moet zijn: spelen we eerst
een spel of eten we al de snoep op?’

Maxim moet lachen, Alexander heeft gelijk.
‘Ik kies voor heel veel wafels eten!’

Maxim en Alexander spelen de hele dag
door, tot het donker wordt.

Het kamp staat in een grote, diepe tuin, het
lijkt wel een park.

Ze amuseren zich met gezelschapsspelen,
spelen voetbal en badminton.

Ze verkleden zich in politieagent en
brandweerman en beleven de wildste
avonturen.

Tegen de avond kruipen ze diep in hun
slaapzak.

‘Tk wil voor altijd samen met jou spelen’, zegt
Maxim.

‘Ik ook’, zegt Alexander. ‘Er zijn geen twee
vrienden die zoveel plezier maken als wij.
‘Geen twee ... voetballers zul je bedoelen’,
lacht Maxim.

Hij springt uit bed, neemt een bal en gooit
die naar Alexander.

Ze spelen een wedstrijd, die net zolang duurt
tot ze uitgeput op hun bed ploffen.
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De volgende ochtend zijn Maxim en
Alexander al vroeg wakker.

‘Ik heb een idee’, zegt Maxim. ‘We gaan op
ontdekkingstocht, als echte avonturiers!
Ze sluipen de tent uit en kijken rond.

Ze wandelen door de dichtbegroeide tuin.
Na wel honderd meter zien ze tussen de
struiken door een huis.

‘Kijk’, zegt Alexander. ‘De achterdeur staat
open, zullen we een kijkje nemen?’

‘Mag dat wel?’ vraagt Maxim. ‘Misschien
vinden die mensen dat niet leuk.

Alexander schudt zijn hoofd.

‘We mochten ook in hun tuin slapen, dus ze

vinden het vast niet erg’
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In het huis is niemand aanwezig.

‘Wat een leuk huis’, zegt Alexander. ‘Hier zou
ik wel kunnen wonen!

Maxim heeft een raar gevoel, hij denkt dat hij
hier al eerder is geweest.

De woonkamer lijkt op die van het huis waar
mama en papa naartoe willen verhuizen.
Alleen staat alles nu vol met kasten, stoelen
en tafels.

Plots weet Maxim waar het vreemde gevoel
vandaan komt.

Hij is hier echt al eerder geweest, dit is het
huis waar zijn ouders naartoe willen.

Maar vooral: dit zijn ook hun echte meubels.

‘We zijn al verhuisd’, stamelt Maxim.
‘Hoezo, jullie zijn verhuisd?’ vraagt
Alexander. ‘Zomaar?’

Maxim knikt, hij snapt nu waarom zijn
ouders hem in het kamp lieten slapen.
Ondertussen hebben ze alles van het oude
naar het nieuwe huis verplaatst.

Maxim weet niet goed wat hij moet denken.
Eigenlijk vindt hij het huis best oké.

Maar dat wil hij niet toegeven, want het huis
ligt niet naast dat van Alexander.

Zijn buurjongen ziet er echter wel de
positieve kant van in.

‘Jouw huis heeft het coolste kamp dat we
ooit hebben gezien. En jij kunt daar altijd in
spelen!’

Zo had Maxim het nog niet bekeken.
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Maxim en Alexander dwalen nog een tijdje
rond in het huis.

‘Wauw, kijk eens naar die grote slaapkamer!’
roept Maxim. ‘En er staat een pingpongtafel
op de speelzolder!

Plots komen de ouders van Maxim en
Alexander binnen.

‘Hebben jullie een leuke tijd gehad in het
kamp?’

Alexander springt op en neer van
enthousiasme, hij kan niet stoppen met
praten.

‘Het was superleuk. En dan hebben we dit
huis ontdekt. Blijkbaar komt Maxim hier
wonen, mag ik hier dan nog komen spelen?’
De ouders van Maxim knikken.

‘Als Maxim dat goed vindt. Hij moet hier ook
willen wonen!
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Iedereen kijkt nu naar Maxim, dat vindt hij
best vervelend.

Hij heeft het huis ooit stom genoemd, maar
dat is het eigenlijk niet.

Het is wel tof tussen die bomen, en met die
grote slaapkamer en de speelzolder.

Maar wat moet hij alleen op een grote
speelzolder?

Hij mag niet zomaar toegeven, hij moet ook
zijn eisen stellen.

‘Ik vind het een heel leuk huis’, zegt hij
aarzelend. ‘En ik wil hier graag komen
wonen.

Hij ziet de gezichten van zijn ouders blij
worden.

Maar hij is nog niet klaar met praten.

‘Maar alleen als Alexander hier elk weekend
mag komen slapen.

De ouders van Alexander kijken naar zijn
mama en papa.

En dan barsten ze allemaal in lachen uit.

Over auteur Jonas Boets

Jonas Boets zit niet zo graag stil. Niet letterlijk, hij
kan heus wel op een stoel blijven zitten, en een
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