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pe gromdrank

Patricia David en Ann De Bode

De gromdrank

Korneel is een uitvinder. Omdat zijn hond niet kan
grommen, brouwt hij een gromdrank.

Niemand wil het drankje voorproeven, dus neemt
Korneel als eerste een slok.

Een foute beslissing.

De hond wordt praatvaardig en Korneel praat
grommend.

Toch hoopt Korneel dat zijn drankje hem
miljonair zal maken.

Nel , het buurmeisje komt
op bezoek. Ze vindt het
reuze dat de hond praat.
Even later komt Stamper,
het konijntje van Nel, ook
langs ..
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Linus is een uitvinder. Hij noemt zichzelf een
professor.

‘Wat kan ik uitvinden? Wat bestaat nog niet?’
vraagt hij zich vertwijfeld af.

Hij heeft gebrek aan inspiratie.

Het is hem tot nu toe niet gelukt iets spectaculairs
op de markt te brengen.

Zo komt er geen geld in het laatje.

Linus komt bijna om van de honger. In de kast
vindt hij nog wat hondenbrokjes.

‘We delen: ik vier brokjes en jij vier’, zegt hij tegen
zijn hond Loewie.

Terwijl ze aan het eten zijn, schrikt Linus. Er
staat een wildvreemde man in zijn huis.
‘Smakelijk!” lacht die.

‘Het is onbeschoft om zomaar ergens binnen te
vallen’, snauwt Linus.

‘De bel deed het niet’, excuseert de man zich.
‘Wat moet je?’ vraagt Linus.

‘Je hoeft nooit nog hondenbrokken te eten ...
Met deze broodmachine heb je elke dag vers
brood’, zegt de verkoper.

Linus slikt een paar lelijke woorden in. ‘Tk maak
mijn machines zelf. Ik ben uitvinder. Goedendag
meneer!’
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Als de man weg is, zucht Linus: ‘Een
broodbakmachine bestaat toch al!

Hij reageert zijn boze bui af op Loewie.
‘Wanneer ga jij eindelijk grommen? Je keek
niet eens op toen er een wildvreemde man
binnenliep!

Loewie laat zijn kop hangen.

Opeens jubelt Linus: ‘Tk heb een onovertroffen
idee. Ik maak een gromdrank. Ik begin er
onmiddellijk aan!

Loewie blaft, waarmee hij wil zeggen: ‘Ik grom
als ik er zin in heb!

‘Wat moet er in een gromdrank?’ denkt Linus
hardop.

Hij maakt een grommend geluid en luistert hoe
het klinkt. ‘Grr ...




‘Snippers schuurpapier ... verroeste nagels ...
Sigarettenpeuken, daar kreeg de postbode zo'n
schorre stem van. Smeerolie ... terpentijn ...
stekels van de cactus.

Het vergt enig zoekwerk, maar na een tijd heeft
Linus alles bij elkaar.

Hij gooit de gevonden ingrediénten in een
pan. Hij strooit er peper en kruidnoot en ook
curry bij. Voor een betere smaak ook nog een
bouillonblokje.

‘Laten koken, een paar dagen laten trekken en
dan mixen’, lacht Linus.
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De gromdrank is klaar.

Linus zoekt een bereidwillige om voor te
proeven.

‘Stel je voor dat het nevenwerkingen heeft’,
oppert hij.

Hij wil niet dat zijn hond iets overkomt.

De postbode dient als proefkonijn. Hij slaat op
de vlucht wanneer hij het drankje ruikt.

De buurman knijpt zijn neus dicht en zegt: ‘Tk
proef niet, het is een stinkend, vernietigend
brouwsel’

De pastoor slaat een kruis en zegt: ‘Moge God
diegene beschermen die dit proeft.

Er zit niets anders op dan zelf te proeven.

‘Als ik van deze uitvinding doodga, kun je
logeren bij Nel. Ze houdt van je/




Loewie ziet hoe zijn baasje een lepel naar

binnen werkt.

Linus rilt, trekt gekke grimassen, en beeft over
zijn hele lijf.

‘Brrr, wrat vries ... maarr ikr leefr nogr. Jre krunt
proefr!

Loewie kan zijn oren niet geloven. Het drankje
werkt. Zijn baas praat grommend.

De hond stormt op het drankje af en slurpt een
ferme slok naar binnen. Zijn staart slaat alle
kanten op en hij maakt gekke bokkensprongen.
Hij likt zijn bek schoon: ‘Formidabel’, zegt hij. _
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Linus valt om van verbazing. Zijn hond praat!
‘Zreg norg wrat’, vraagt hij.

‘Je moet beter articuleren; ik versta je amper’,
zegt Loewie.

‘Ondrankbraar breest!’ gilt Linus.

‘Je hebt een spraakgebrek’, zegt Loewie.

Linus vindt het niet erg. Hij bedenkt hoe rijk hij
zal worden met zijn uitvinding.

Iedereen wil graag een sprekend huisdier ... Het
drankje zal verkopen als zoete broodjes. Ik word
miljonair, denkt hij.
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De volgende ochtend is Linus in paniek. Hij
gromt.

Hij probeert tegen zijn hond te praten, maar het
lukt niet.

‘Als je niet keurig praat, kan ik je niet helpen’,
zegt Loewie.

Linus neemt potlood en papier.

‘Wat kan ik doen?’ schrijft hij.

Loewie kan niet lezen. Hij vindt de geschreven
woorden rare getekende krullen.

‘Te verdoet je tijd met tekenen. Je moet een
praatdrank uitvinden. Ik blijf niet bij een man
die niet kan praten’, zegt Loewie.

Het wordt Linus te veel. Hij gromt en gromt.
Waarmee hij wil zeggen: ‘Tk heb jaren naar je
blaffen geluisterd. Ik begreep geen woef van wat
je zei ... Ik zette je toch ook niet aan de deur!’
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Nel loopt binnen: ‘Mag ik hier een uurtje
blijven? Mijn moeder is met Stamper naar de
dierenarts.

Linus bromt en gromt.

‘Ben je verkouden?’ vraagt Nel.

Loewie antwoordt: ‘Linus heeft een infectie
opgelopen. Natuurlijk kun je blijven, Nel. Ik
verheug me erop om met een zinnig mens te
kunnen praten.

Nel schrikt en schreeuwt: ‘Maar ... je praat!’

‘Ik praat al heel mijn leven. Het is zalig om
eindelijk begrepen te worden.

‘Welke geheimzinnige ziekte heeft Linus?’ vraagt
Nel.

‘De gromdrankziekte’, antwoordt Loewie.
‘Linus moet naar de dokter!” zegt Nel.

‘Hij heeft geen dokter nodig. Hij moet enkel een
praatdrank uitvinden.

Linus piekert zich suf. Wat moet er in
hemelsnaam in een praatdrank?

De voordeurbel rinkelt. Nel maakt open.
‘Stamper heeft een oorontsteking’, zegt moeder
tegen Nel. ‘Met de juiste medicijnen is dat zo
verholpen.

‘Met zulke lange oren moet dat vreselijk pijnlijk
zijn’, grijnst Loewie.

Moeder schrikt zodanig van het gepraat van de
hond, dat ze Stamper laat vallen.

Hij rent wild in het rond en belandt in de
keuken.
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‘Hier, Stamper!’ gilt moeder. Ze is erg in de war.
Linus gromt een begroeting, en moeder raakt
nog meer overstuur.

Ze slaakt een kreet: ‘Help! Een pratende hond
en een grommende man. Het lijkt wel een
gekkenhuis’, stottert ze.

Even later huppelt Stamper de woonkamer
binnen. Hij wrijft zijn snorharen schoon.
‘Hallo iedereen’, zegt hij.

Nel jubelt: haar konijn praat! Moeder wordt
lijkbleek en zwijmelt het huis uit.
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‘GRRR ... gromt Linus. Hij wil stilte. Hij moet
nadenken. Hoe maakt hij een praatdrank?

Nel is opgetogen.

‘Stamper, als we in de klas over het konijn leren,
neem ik je mee. Zo kun je zelf uitleggen hoe het
is om een konijn te zijn’, zegt ze.

‘Tk leg het graag nu uit! Ik word in een klein

hok geduwd met tralies onder mijn poten.

Je verwacht dat ik het gras kort eet. Eens die
klus geklaard is, verzet je het hok en kan ik
herbeginnen!

‘Te eet toch graag gras?’ vraagt Nel.

‘We hebben knaagtanden; we eten graag wortel’,
sist Stamper.

‘Te hebt geluk dat je gras eet. Ik krijg hier zelden
iets te vreten’, zegt Loewie.

Stamper springt bij Loewie in de mand. ‘Arme
schat .. zegt het konijn.

‘Ik heb je niet uitgenodigd om bij me in de
mand te komen zitten. Trouwens, ik praat niet
met konijnen. Jullie hebben te lange oren’, zegt
Loewie.

‘Wat is er mis met lange oren?’

‘Ze doen me denken aan een ezel, en ezels zijn
dom.

Nel wordt kwaad. ‘Stamper is heel lief en
verstandig. Het is onvriendelijk om zo tegen
hem tekeer te gaan!

‘Niemand vraagt mij hoe het is om een hond te
zijn ../ mokt Loewie.

‘We luisteren’, zegt Nel.
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‘Deze mand is veel te klein en veel te hard. Ik blaf al
jaren, maar Linus begrijpt me zelden. Ik moet altijd
naar hem luisteren. Rechtop zitten, pootje geven.
Niet bedelen aan tafel. Dan heeft Linus nog het

lef om te zeggen dat ik kwijl. Wanneer hij nadenkt
over een uitvinding, word ik in weer en wind
buitengesloten. En het woord ‘koest’ is gemeen!’
‘Mensen begrijpen nu eenmaal geen dierentaal’,
zucht Nel.

‘Is dat zo? Vanaf nu zijn de rollen omgekeerd! Ik
hoop dat Linus er lang over doet om een praatdrank
uit te vinden. Nu krijg ik tenminste rust!
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Linus schrijft vertwijfeld: ‘Welke ingrediénten
moeten in een praatdrank?’

‘Mijn moeder doet altijd lettertjes in de soep.
Brengt dat soelaas?’ vraagt Nel.

De ogen van Linus lichten hoopvol op. Hij knikt.

‘Soep?’ brult Loewie. ‘Ik lust wel een kommetje.
Ik ga dood van de honger’

Wanneer Nel weer thuiskomt, gaat moeder
vreselijk tekeer.

Nel vergoelijkt het hele gebeuren: ‘Linus maakte
een gromdrank en hij proefde die voor. Toen
ging hij ineens grommen en zijn hond kon
praten.

‘Stel je voor! Een grommiddel uitvinden. Er
lopen al grommende mensen genoeg rond op de
wereld!” sist moeder.

‘Linus moet een praatdrank maken. Hij heeft
letters nodig voor in de soep. Mag ik die
brengen? smeekt Nel.

‘Je gaat niet meer terug naar die gromfessor’,
snauwt moeder. ‘Hij is levensgevaarlijk. Hij heeft
een psychiater nodig, geen letters.

‘Mag ik een wortel, alsjeblieft?” vraagt Stamper.




‘Jij gaat je hok in. Je eet gras! Ik ga Linus eens
duchtig de waarheid zeggen!’ briest moeder.
Ze grabbelt een doos lettertjes voor in de soep
en weg is ze.

Linus wordt moedeloos wanneer moeder hem
een bolwassing geeft.

‘Er moet een dokter komen! Ik wil geen
grommende buur!’

‘Tk wil nu soep’, zegt Loewie.

‘Ik wil geen konijn dat praat en zeker geen hond
die me de les leest!’” schreeuwt moeder.

Linus schrijft met een bibberende hand: ‘Tk los
het op. Ik maak een praatdrank. Heb je letters
voor in de soep?’

Moeder is zo overstuur dat ze de hele doos
letters over het hoofd van Linus kiepert.



‘Hier heb je letters!’ roept ze.

‘Jij bent een pittig wijfje’, zegt Loewie.

Moeder is door het dolle heen: ‘Honden hebben
een wijfje. Mensen hebben vrouwen. Ik ben

er één van! Jij moet dringend beter opgevoed
worden, Loewie!’

Linus gromt een uitbrander, maar de hond
kwispelt met zijn staart.

Het is gemakkelijk als je niets begrijpt van
gegrom.

Voordat moeder de deur achter zich dichtslaat,
roept ze: ‘Linus, ik geef je één week. Je lost je
problemen op of laat ik je gek verklaren.

Loewie krijgt al vlug in de gaten dat alle drankjes
die Linus brouwt en uitprobeert, niet helpen.
Hij en zijn baasje vergaan van de honger.

‘Tk moet iets ondernemen’, weet Loewie. ‘Maar
wat? Kan een dokter dan toch helpen?’
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Loewie kent de weg naar de dokter. Hij heeft
zijn baasje dikwijls vergezeld toen die zich niet
lekker voelde.

Loewie wacht niet buiten aan de leiband. Hij
gaat in de wachtkamer zitten. Hij springt op een
stoel en kijkt rond.

Er zitten heel wat patiénten. Ze kijken verbaasd
naar de hond zonder baasje.

Het is muisstil in de wachtzaal. Niemand zegt
wat.

Stille mensen ... zieke mensen, denkt Loewie.
Hij denkt te kunnen helpen en zegt: ‘Mijn baasje
maakt een praatmiddel. Als het klaar is, moeten
jullie maar langskomen. Jullie zwijgzaamheid is
zo verholpen!
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De mensen worden bevangen door angst. Een
pratende hond ...

Een mevrouw haalt uit met haar handtas en
mept Loewie ermee op zijn kop.

De andere patiénten gillen, en één iemand gaat
er als de bliksem vandoor.

De dokter heeft het tumult gehoord. Hij loopt de
wachtkamer binnen.

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt hij.

‘Mijn baasje heeft je nodig’, zegt Loewie. ‘Kun
je komen? We wonen in de Knalstraat nummer
achttien.

De dokter steekt de stethoscoop in zijn eigen
oren en luistert naar zijn hart.
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‘Het klopt te snel, maar het klopt nog ... hapt hij
naar adem.

‘Tkkk kom wel even langs’, stottert hij.

Wanneer Loewie thuiskomt, brult Linus: ‘Drraar
bren jre ... Wraar wras je?’

‘Je grommen lijkt op praten’, schrikt Loewie.
Het geluk van Linus is van korte duur.

Als ik weer kan praten ... dan gaat Loewie weer
blaffen ... Dan werkt het gromdrankje maar een
paar dagen. Daar gaat mijn fortuin, denkt Linus.
‘Oh, arsjebrief Loerwie, droe je brest en brijf
praten’, smeekt Linus.

De volgende ochtend rinkelt de voordeurbel.
De dokter staat aan de deur. Linus maakt open.
‘Dag dokter, u hier? Ik vroeg u niet om langs te
komen’, zegt hij in keurige taal.

‘Ben jij ziek? Of ben ik gek?’ vraagt de dokter.
‘Als ik u dat moet vertellen, betaalt u me een
consultatie’, zegt Linus.

‘Waf ... blaft Loewie.

‘Ik ben gek’, zucht de dokter en hij maakt zich
uit de voeten.

‘De moeder van Nel stuurde de dokter op me afl’
zegt Linus.

Loewie blaft: ‘Het was maar even een paradijs
op aarde.
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‘Verstond ik maar wat je blaft ... zegt Linus.

Hij gaat aan de slag. Er moet brood op de plank.
Nadenken over wat hij kan uitvinden. Iets
spectaculairs ... zonder nare gevolgen.

‘Waf waf’ verstoort Loewie de overpeinzingen
van Linus.

‘Koest, Loewie. Als jij zo tekeergaat, verlies ik
mijn concentratie.

Graag stel ik me even aan jullie voor.

Ik ben Patricia David geboren in Dendermonde
op 7 juni 1949.

Vroeger was ik kleuterjuf, en ik stond met veel
plezier voor de klas.

Ik vertelde veel op school en bijna alle verhalen
verzon ik zelf.

Later ging ik die verhalen opschrijven en zo
ontstond mijn eerste boek: ‘Heks Kweetetal'.

lk schreef veel heksenverhalen, want die vloeien gemakkelijk uit
mijn pen.

Ik houd van volksmuziek, en speel af en toe trekzak.

Ik teken veel en graag en daarom ga ik nu, sinds ik met pensioen
ben, naar de academie.

Als jullie iets kwijt willen over dit verhaal, kunnen jullie me dat laten
weten op david.patsy @skynet.be.

lk antwoord graag!

Andere boeken van Patricia in BiB-BoX:
Heksje Courget

Over tekenaar Ann De Bode

Hallo, ik ben Ann. Ik teken graag. Heel de dag door. Voor mooie
boeken. Voor jou. Dan lach je. En dan ben ik blij. Ik teken al lang. En
als ik teken, dan lach ik!

Oh ja, ik hou niet van zweetvoeten, van ruzie en van lui zijn. Ik hou
van dieren: ik heb twee poezen en één grote hond. Snoepen doe ik
ook graag: neusjes en drop. Ik ga graag op reis, maar heb niet veel
tijd. Want ik teken nu voor jou!
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