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James Hond ziet er misschien uit als een gewone hond,
maar hij is allesbehalve gewoon. Die hond heeft een
juweel van een neus, een magnifiek exemplaar, bruin en
glanzend als een wilde kastanje. Maar er is meer aan de
hand met die neus: hij ruikt PROBLEMEN! Het is namelijk
een echte speurneus.

James Hond is een undercoveragent met
een dubbelleven. Zo’n hond verdient
toch een ster?
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1 James Hond

ijn naam is Hond, James Hond. Ik kies het juiste woord: ik zeg ‘verklappen’ omdat
Tk weet wel wat jij bij het woord ‘hond’ in jullie niet eens mogen weten hoe ik eruitzie. In
gedachten hebt: een slaafs type dat kwijlt voor feite ben ik gebonden aan strikte geheimhouding.
een smakelijk hapje. Ik opereer namelijk incognito als undercoveragent.
Een gulzig monster dat zijn etensbakje in een Als je mij ooit tegenkomt aan de kust: doe dan
hap en een slok naar binnen schrokt. alstublieft alsof je mij niet hebt opgemerkt! Doe
Zo'n dubbelhartig type dat elk bevel van zijn maar alsof ik een doodgewone hond ben.
baasje als een wet beschouwt, maar het toch niet Ik zal het je niet kwalijk nemen, meer nog: ik zal je
kan laten om achter ieder aantrekkelijk teefje te zelfs dankbaar zijn!

zitten dat voorbijkomt. Met een snok aan zijn
riem wordt zo'n hond door zijn baasje tot orde
geroepen.

Bepaald een zielig figuur dus.

Wel, zo'n hond ben ik NIET!

Zal ik jullie verklappen hoe ik eruitzie?




Ik ben aantrekkelijk, maar niet buitensporig
knap. Je zou kunnen zeggen dat ik voornamelijk
wit ben. Mijn kop is bruin en ik heb een

spitse snuit. Daardoor springt mijn prachtig
reukorgaan erg in het oog. Dat zeg ik niet om

op te scheppen. Het is gewoon een magnifiek
exemplaar. Die neus is bruin en glanst als een
wilde kastanje. Op de rechterkant van mijn rug
heb ik een zwarte vlek met een tikkeltje bruin
erin. Er lopen waarschijnlijk honderden honden
rond zoals ik, maar die vlek is speciaal, het is
mijn kenmerk.

Mijn staart is ook bruin. Dat kwispelstaartje is
dun en zo scherp als een geslepen potlood.
Mijn poten zijn echter niet zo bijzonder. Ze zijn
een beetje krom gegroeid, maar wel in vorm: ik

kan ermee rennen als een afgetrainde hazewind.

Oeps, hazewind ...

Met dat woord heb ik meteen mijn grootste
zwakheid verraden. Vind je ook niet dat een
hazewind nog weinig op een hond lijkt? Een poedel,
een Sint-Bernard, een Duitse herdershond ... Elk
teefje kan ik zonder omkijken voorbijlopen, maar
een hazewind, dat is andere koek, man! Dat is
helemaal stijl, zo sierlijk gebouwd en elegant!

Oh ja, heb ik al verteld dat ik zelf een gewone,
onopvallende Jack Russel ben?



2 Uitgekozen

oor het oog van de mensen ben ik dus een

doodnormale hond. Voor de vorm heb ik
zelfs een baasje, zijn naam is André. De mensen
noemen hem Andreetje van 't Zeetje.

Mijn ‘baasje’ is graatmager en zo kaal als een
tennisbal. Hij heeft het altijd verschrikkelijk
druk. Andreetje runt namelijk een populair
restaurant in de Kortestraat en dat heet: 't
Zeetje. Het is dus absoluut geen raadsel waarom
André zo genoemd wordt. Hij is dan ook geen
raadselachtige man en net zoals de meeste
mensen is hij niet bepaald snugger. Hij weet niet
dat ik een undercoveragent ben en hij heeft mij
niet uitgekozen: ik koos hem.

Dat kwam zo: ik werd als puppy geboren in een
nestje van vier hondjes. Ik was niet moeders
mooiste, ik moest het vooral van mijn charme
hebben, als ik die gebruikte tenminste.

De hondenliethebbers die kwamen kijken, zagen
me compleet over het hoofd.

Ten eerste waren ze verblind door de schoonheid
van mijn drie zusjes.

Ten tweede deed ik ook geen enkele poging om
uitgekozen te worden!

Toen André binnenkwam, verliep het helemaal
anders: ik rook onmiddellijk de geur van biefstuk
en verse champignons.
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Oh ja, dat is nog een zwakheid van mij. Ik ben
dol op champignons, vooral rauwe: die knappen
onweerstaanbaar tussen je tanden.

Zodra Andreetje binnenkwam, ging ik op mijn
kontje zitten en stak ik mijn gevoelige snuffelaar
omhoog. Ik wist het gewoon: dit was dé man!
Voor het eerst haalde ik een trucje uit dat ik later
nog ettelijke keren zou toepassen: ik keek hem
trouwhartig aan.

Als ik wil, kan ik mij behoorlijk uitsloven ... Ik
heb gelig-bruine ogen en met die ogen kan ik
iemand gewoonweg doen smelten.

André was niet ongevoelig voor mijn tactiek.
Hij wees naar mij en zei: ‘Die charmeur wil ik
hebben!

Hij gelooft dus dat hij mij heeft uitgekozen, maar
jij weet ondertussen wel beter, he?

André betaalde, pakte mij in zijn armen en
beende in een oogwenk met mij over straat.

Buiten stak ik mijn nieuwsgierig reukorgaan
omhoog: ah, de geur van auto’s in de ochtend.
En bij een eetstalletje: de geur van broodjes met
van die knapperige worstjes, die mensen hot
dogs noemen.

En daar ... een wonderbaarlijke hazewind!

Man, dat is wat ik een hot dog noem ...

Nu, achteraf kan ik met grote stelligheid zeggen:
op dat moment werd mijn speurneus wakker!
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3 Een dubbelleven

et leven bij Andreetje in restaurant 't

Zeetje is lang niet slecht, ik heb er mijn
plekje gevonden. André is de chef, ik ben de
zaalwachter. André bakt zeetong en biefstuk,
snijdt verse frietjes en borstelt de champignons
schoon. Op dat laatste kijk ik streng toe:
als er een op de grond belandt, ruim ik die
ogenblikkelijk op. Zoiets lekkers in de vuilnisbak
gooien zou natuurlijk doodzonde en verspilling
zijn.

André wast de sla, snippert peterselie en snijdt
tomaten. Hij maakt ook verse mayonaise. Dat
alles doet hij met zoveel aandacht, dat er weinig
tijd overblijft om zich met de gasten bezig te
houden. Daarom begeleid ik de bezoekers naar
hun tafeltje, ik vraag hen of het gesmaakt heeft
en ga André verwittigen als ze willen betalen.

Wat ik nu vertel, doe ik in de lente, de herfst en
in de winter: zeven dagen op zeven, s middags
en’s avonds. 't Zeetje is nooit gesloten.
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De zomer, dat is mijn hoogseizoen! In de
zomer is het verschrikkelijk druk in 't Zeetje,

de mensen komen van heinde en ver naar het
restaurant van Andreetje. Er wordt gezegd dat
hij de verrukkelijkste zeetong bakt van de hele
Belgische kust. Het goede nieuws is dat André
in de zomer een koksmaatje heeft: mensenhulp.
Voor mij is de zomer dus het ideale seizoen
om er eventjes tussenuit te knijpen. Niemand
die het opmerkt, niemand die kan bedenken
dat ik er nog een ander leven op na houd.
Andreetje niet, de mensen niet, het koksmaatje
niet. Ik leid namelijk een dubbelleven waar
niemand iets van afweet. Zoals ik al eerder zei,
ben ik dan namelijk incognito: James Hond,
undercoveragent ...

4 Ik en mijn speurneus

k ben werkelijk dol op mijn neus, het is als het
ware een juweel: een echte speurneus!
Wat ruikt een hond met zijn neus, denk je?
Lekkere luchtjes of juist luchtjes die een
mensenkind zoals jij niet graag ruikt? Ik moet
toegeven: het plasje van een hazewind ruik ik
bijzonder graag en jij hoogstwaarschijnlijk niet.
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Maar mijn speurneus ruikt nog zo veel meer! Dat
supergevoelige reukorgaan ruikt PROBLEMEN.
Zeker in de zomer aan zee zijn er veel
problemen, om de eenvoudige reden dat er dan
veel mensen aanwezig zijn.

Als de zon schijnt, maak ik meestal in mijn uppie
een wandelingetje op het strand.

Is het zo dat ik die problemen werkelijk ruik of

is mijn neus een problemenmagneet? Ik weet
het niet, maar gegarandeerd bots ik ertegenaan.
Het is wel zo dat ik mijn neusgaten openhoud
natuurlijk. Je hebt een speurneus of je hebt hem
niet. Ik speur altijd rond als ik over het strand
loop; het is een gave.

Zal ik je vertellen wat er laatst gebeurd is?

Ik huppelde vrolijk en incognito over het strand.
Nee, niet fluitend, een hond kan spijtig genoeg niet
fluiten, al zou hij dat nog zo graag willen.

Ik liep over het strand en plots, vlak voor mijn
speurneus, gaapte er een enorme kuil in het zand,
echt knap werk. Ik vroeg me af welke superhond
die had gegraven toen ik in de put een mensenkind
hoorde zingen. Het zat vrolijk op een klapstoeltje in
die put en toen ... begon het zand te schuiven!

De kuil viel dicht, echt waar! Ik heb het met mijn
eigen ogen zien gebeuren! Een snerpende gil en het
mensenkind was onder het zand verdwenen.

Ik begon als een halvegare te tieren: ‘Help, er zit een
mensenjong in die kuil!’

Maar de meeste mensen zijn traag van begrip als het
op hondengeblaf aan komt.

‘Scheer je weg, lawaaimaker, ga naar je baasje’, zei
een man met een buik alsof hij een voetbal had
ingeslikt.
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5 Gered!

e viouw vloog overeind en begon als een
levende bulldozer te graven op de plek van
de kuil.
Ik hielp haar. Dit was een kolfje naar mijn poot:
een echte undercoveroperatie!
Nu begon iedereen plots mee te graven, ze duwden
mij opzij en ik kreeg een schep schurend zand in
mijn ogen.

Het mensenkind werd opgedolven: het had nog veel
meer zand in zijn ogen dan ik! Dat zandmonstertje
kuchte en het schreeuwde verschrikkelijk, het

deed behoorlijk pijn aan mijn oren. Ik wilde net
weglopen - mijn undercoveractie zat erop - toen de
man met de voetbalbuik zei: ‘Die hond sloeg alarm,
van wie is dat mormeltje?’

Ik rende blaffend naar alle mensen die rondom
de kuil op een handdoek lagen, ook naar een
slapende vrouw: ik blafte keihard in haar oor. Ze
ging rechtop zitten en staarde in blinde paniek
naar de plek waar de kuil geweest was.
‘Mi-gu-el’, gilde ze.
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De moeder van Miguel viel snikkend voor mij op
de knieén. Ze aaide mij met een hand vol plakkerig
zand. Ik probeerde haar hand weg te schudden,
maar ze weigerde ermee op te houden.

‘Het kan me niet schelen van wie die hond is, maar
het is een held’, snikte ze.

‘Hangt er een adres aan zijn halsband? vroeg de
man met de voetbalbuik.
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Natuurlijk hangt er géén adres aan mijn halsband:
met mijn adres aan mijn nek kan ik toch niet
undercover opereren? En ik ben eigendom van
niemand, zelfs niet van Andreetje!

‘Die hond verdient een beloning’, zei de vrouw.
‘Zonder hem was mijn lieve Miguel gestikt. Niet

weglopen, hond. Tk moet mijn zoontje eerst gaan
schoonwassen!’

Die vrouw was dus de moeder van Miguel en ze had
gelijk: dat mensenkind zag er werkelijk smerig uit.
‘Kom maar met ons mee’, zei de vrouw en ze liep
met Miguel aan de hand naar het gebouw waar
mensen naartoe gaan als ze een drolletje moeten
leggen.

Ik vind dat een onvoorstelbaar smerige gewoonte,
allemaal drolletjes leggen op dezelfde plek. Ik
moet er niet aan denken dat ik, James Hond,
undercoveragent, zoiets zou flikken! Maar wat doe
je eraan? Een mens is een gewoontedier. In het
restaurant van Andreetje doen ze dat ook allemaal
op dezelfde plek.
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Ik wachtte bij de toiletten, zo noemen ze die vieze
hokjes.

‘Hoort dat hondje bij u, mevrouw?’ kwekte de vrouw die
bij die toiletten woont.

‘Nee, maar die hond heeft het leven van mijn kind
gered’, zei de moeder van Miguel. ‘Ik wil hem belonen
voor zijn heldhaftigheid!’

‘Wat ga je hem geven, een medaille?’ lachte de
toiletmevrouw.

‘Dat is een prima idee. Wat denk jij daarvan, Miguel?’
Maar Miguel zei niets. Hij wreef nog steeds in zijn ogen
en zag eruit als een wandelende zandkroket.

Ik ben best een geduldige hond, maar toch, het duurde
een eeuwigheid voor Miguel weer schoon was. Ik was
net van plan om er stilletjes vandoor te gaan, toen hij
helemaal proper voor mij stond. Ik zou die jongen niet
eens herkend hebben als mijn geweldige reukorgaan
mij niet verteld had dat het Miguel was!

‘Hondje, ga mee naar de winkel’, zei hij.

Ik kan het eigenlijk niet uitstaan als mensen mij
‘hondje’ noemen, maar wat doe je eraan? Dus
wandelde ik achter het tweetal aan.
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6 Mijn ster

7\;—”@;& en zijn moeder gingen winkel in,
winkel uit en ik moest telkens bij de
winkeldeur blijven wachten.

Niet dat ik dat erg vond. Voor een undercoveragent
is de buitenkant van een winkel meestal veel
interessanter dan de binnenkant. Binnen

valt er weinig te onderzoeken, tenzij je bij de
beenhouwer of de bakker bent natuurlijk. Maar
naar de beenhouwer en de bakker gingen Miguel
en zijn moeder niet. Ze bezochten winkels waar ze
schelpen en andere waardeloze frutsels verkochten
die mensen belangrijk vinden. Ik had graag een
gloednieuwe tennisbal gewild, die ruiken zo
heerlijk. Daarom ging ik voor het schap met ballen
zitten en zei: ‘Deze wil ik wel hebben!’

‘Ssst, hondje, niet blaffen’, zei Miguel.

Die jongen werkte echt op mijn zenuwen ...

Ten slotte gingen ze naar een winkel waar ze
glimmende dingen verkochten. Ik vond er niks aan.
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Toen ze eindelijk buitenkwam, had de moeder
van Miguel tranen van ontroering in haar
ogen. Ze knielde neer en liet iets voor mijn
neus bengelen. Het ding was geurloos en

het schitterde niet als de zon, maar het glom
bescheiden en zilverig als de maan. Ik ging op

mijn kontje zitten en volgde het met mijn ogen.

Dat bengelding stond me wel aan!

‘Heel mooi! Als ik geen tennisbal krijg, wil ik
deze wel’, zei ik met een welwillende glimlach.
Je weet toch dat honden kunnen glimlachen?
Wel, als je dat niet wist, weet je het nu!

‘Ik denk dat het hondje zijn ster mooi vindt,
mama’, zei Miguel.

Dat was het: dat bengelding was een ster! Ik ken de
sterren: 's nachts staan ze aan de hemel te pinkelen.
Ze geven licht als lampjes en hebben dezelfde
zilverachtige kleur als de maan. De ster die nu voor
mijn neus zwierde, moest dus op een nacht uit de
lucht getuimeld zijn!

‘Een juweel van een ster voor een juweel van een
hond’, zei de moeder van Miguel en ze maakte de
ster vast aan mijn halsband.

Tja, nu was ik een juweel van een hond met een
juweel van een neus. Met mijn snuffelaar trots

omhoog rende ik huiswaarts. Ik wilde mijn ereteken
aan Andreetje laten zien.




7 Mijn oude vijand

mmd rennende hond trekt altijd de aandacht,
zeker als hij niet aan de leiband loopt ...

Ik had prijs! Daar kwam een van mijn oude
vijanden aan: een simpele, gewone agent.
‘Wat heb je nu om je nek, mormel?’ brulde hij.
‘Heb je dat juweel soms gepikt, vuile
zwerfhond?’

En hij floot en zette de achtervolging in.

Ja, gewone agenten kunnen fluiten, maar
eigenlijk spelen ze vals: ze fluiten op een fluitje!
Nou moe, zo kan ik het ook wel ...

Gewone agenten staan altijd op de uitkijk in
de stad. Daarom is het zo belangrijk dat een
undercoveragent zoals ik altijd incognito is en
zich onopvallend gedraagt. Hij mag niet als
een wildeman rennen omdat hij bijvoorbeeld
apetrots is op zijn ereteken en dat per se wil
tonen aan zijn beste maatje, zelfs niet als dat
ereteken een ster is. Het getuigt van weinig
beroepsernst.

Maar ik zou James Hond niet zijn als ik niet een
paar trucjes achter de poot had. Daar lag een
leeg pakje frieten op de straatstenen met
heerlijke klodders mayonaise. Ik sprong
eroverheen, maar mijn vijand trapte erin en ging
bijna op zijn gezicht.

Nu vluchtte ik een steegje in. Gelukkig stond het
vuilnis net buiten. Met de vijandige agent op
mijn hielen, zigzagde ik tussen de vuilnisbakken,
de vuilniszakken en de kartonnen dozen.
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Gerommel, gestommel en gekletter: hij
struikelde!

Gewone agenten zijn ook zo groot en meestal
onhandig en je ziet ze altijd van ver aankomen
met die stompzinnige petten op hun hoofd.

Nu moest ik mijn vijand nog van me afschudden.

Ik sloeg een nog nauwer steegje in en verstopte
mij achter een papierstapel.

Ik luisterde, wachtte en hoorde mijn vijand
dichterbij komen. Ik rook hem al van ver ...
Gelukkig, hij spurtte als een haas het steegje
voorbij!

Voor een undercoveragent zoals ik is het in
feite heel gemalkkelijk om een gewone agent
van me af te schudden. Ik doe dat altijd heel
grondig. Stel je maar eens voor dat zo'n sufferd
mijn vaste schuilplaats te weten komt. Dan is
het gedaan met James Hond, undercoveragent!
Dan gaat hij aan Andreetje verklappen dat

ik een dubbelleven leid en moet ik eeuwig
binnenblijven!
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8 Weer in’t Zeetje

U e rest was simpel: ik ruik mijn vijanden
immers van ver met mijn fantastische
reukorgaan. Ik ruik het dus ook wanneer ze
verdwenen zijn.

Mijn speurneus vertelde mij dat die dommerik
al drie straten verderop rondrende. Ik kwam
achter de papierstapel vandaan en kuierde rustig
naar de Kortestraat.

De maan scheen en de eerste ster stond al te
pinkelen aan de hemel. Ik voelde mij wonderlijk
gelukkig. Ik kon ze niet zien, maar aan mijn nek
bengelde ook een zilveren ster!

De deur van 't Zeetje stond open toen ik
thuiskwam. Andreetje was nog druk in de
weer en het keukenmaatje rende rond als een
overspannen straathond.

‘Hé, Andreé!” brulde een van de vaste klanten
toen ik binnenkwam. ‘Kijk eens wat er aan de
nek van je hondenbeestje hangt!’
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Andreetje kwam onmiddellijk kijken. Het lijkt
misschien niet zo, maar hij besteedt altijd
voldoende aandacht aan mij. Hij krabde in zijn
denkbeeldige haar - dat doet hij altijd als hij
ongerust geweest is.

‘Wel, James, zei hij, ‘ben je daar eindelijk? En
waar heb je die ster vandaan gehaald?

‘Die heb ik gekregen!’ blafte ik.

Hij vertaalde mijn geblaf voor de klant: ‘Die

heeft hij eerlijk gekregen. Mijn hond is geen
dief!’

Ach, ik kan nog talloze avonturen vertellen, maar
nee, ik doe dit boekje dicht. Ik ben James Hond,
undercoveragent, en ik mag dus niet te veel
verklappen.
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Wat ik nog wel kwijt wil, is dit. Die avond deden
Andreetje en ik wat we wel vaker doen. Toen de gasten
weg waren, sloot hij de deur van 't Zeetje en samen

aan en samen sprongen en dansten we in de golven.
Aan de hemel pinkelden de sterren en aan mijn hals
blonk er ook eentje.
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wandelden we naar de grote zee. André trok zijn laarzen

Schrijft boeken en werkt deeltijds in de bib.
Noélla vertelt vaak over haar eigen katten: Gringo,
Spooky, Pimper en Bol. Het boek: ‘De Pimpernel

kan je vast nog vinden in de bib. Dat boek gaat over
haar poezen.

‘James Hond’ gaat niet over katten maar over haar
droomhondje: een Jack Russell. In het huis waar
Noélla woont, mogen geen honden wonen, dus
heeft ze er eentje voor zichzelf verzonnen en ook voor jullie!

James Hond is een hondje naar Noélla’s hart: zelfstandig, eigenzinnig,
slim, dapper en grappig.

Je kan meer over Noélla Elpers lezen op haar facebookpagina:
:nunxg.dﬂmomaoow.nogio@__mm_um_.m

Andere boeken van Noélla in BiB-BoX:

B Pablo A De wolf en de zeven geitjes
 De Hertogin van hetWinterpaleis + Een hart van kapitein Slim

Over tekenaar Steven Dhondt

Steven Dhondt is geboren met een gekke tekenknobbel. Die is gegroeid
sinds meester Marc de Bel er in het vierde leerjaar tijdens de les
wiskunde met zijn bokshandschoenen een paar inspirerende dreunen
tegen gaf. Sindsdien maakte hij ontelbare illustraties voor kinderboeken
en strips. Hij vertaalt als het ware woorden in beelden.




