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Robin erft een paard

‘Robin, kijk eens in de tuin.’

Mama trekt zo’n raar gezicht als ze dit zegt ...

Robin is meteen enorm nieuwsgierig! Hij gooit zijn school-
tas op de grond en stuift naar de bijkeuken. Wat zou er in
hun kleine prutstuintje te zien zijn?

Papa staar al in de tuin. Hij krabt achter zijn oren en trekt al
net zo'n verbijsterd gezicht als mama. Daar op het sprietige
grasveldje staat ... een paard!

Robins mond zakt open.

‘Hoe komt dat paard daar?’ brengt hij uit.

‘Het werd hier vanmorgen afgeleverd door een vervoers-
bedrijf,” zegt mama zenuwachtig lachend.

‘Het is voor jou,” zegt papa.

‘Voor mij?’

Robin kijkt argwanend van de een naar de ander en dan
weer naar het paard. Dit is wat hij al heel lang het aller-,
allerliefste wil! Al jaren schrijft hij op elk verlanglijstje:

1) een paard, 2) een paard, 3) een paard. Maar hij krijgt het
nooit. “Wat moet je nu met een paard tussen al die flats in
de wijk?’ zegt mama altijd hoofdschuddend.

Jullie maken een grapje zeker,’ zegt Robin boos. Tk vind
het maar flauw hoor, dat jullie mij zo pesten.’

‘Her is geen grapje,” zegt papa ernstig. ‘Het is een erfenis;

iets wat je krijgt als iemand dood is. Oom James is dood en




in zijn testament staat dat Dubbel Nul Drie naar jou moest.’

"Zijn testament?’ vraagt Robin, want dat woord kent hij niet.

‘Een papier waarop staat hoe iemand na zijn dood zijn spul-
len wil verdelen,” legt mama uit.

‘Wie is oom James?’ vraagt Robin met gefronste wenk-
brauwen. ‘Ik ken helemaal geen oom James. En wie is
Dubbel Nul Drie?’

‘Oom James is een broer van opa,” zegt mama langzaam.
‘Niemand van de familie kende hem eigenlijk goed. Hij
woonde niet op een vaste plek en deed altijd erg geheim-
zinnig. Hij was vaak weg voor zijn werk, maar geen mens
wist wat voor werk dat was.’

‘Dubbel Nul Drie was zijn paard,’ zegt papa.

Robin begint te lachen: ‘Dat is de gekste naam ter wereld!
Wie noemt er zijn paard nu Dubbel Nul Drie? Het lijkt wel
een spionnennaam!’

Papa en mama lachen mee, maar kijken ook een beetje zuur.
Als Robin hun gezichten ziet, vraagt hij snel: ‘Mag ik hem
houden?

Papa kijkt nu nog zuurder. Hij bromt: ‘Oom James wilde
blijkbaar erg graag dat jij Dubbel Nul Drie zou krijgen. Hij
geeft ons een grote som geld ... maar alleen als jij dat paard
mag houden!

Robin houdt zijn adem in.

‘Het mag,” zegt mama met een zucht.

‘Hoera!” schreeuwt Robin, en hij rent naar Dubbel Nul
Drie en omhelst hem.
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De stinkbuurman

‘Kom gauw, ik heb een paard!” zegt Robin door de telefoon
tegen Sem. Sem en zijn tweelingzusje Sophie zijn z’'n beste
vrienden. Ze wonen een straat verderop en ze zitten alle drie
in dezelfde klas.

‘Diih, en ik heb een olifant die kan skaten,” grinnike Sem.
‘Het is echt waar, Sem,” roept Robin uit. ‘Je krijgt mijn
rode sportwagen als ik lieg!’

Het is even stil aan de andere kant van de lijn. Sem heeft al
heel vaak gezeurd om de rode sportwagen van Robin. Die is
wel dertig centimeter lang en je kunt hem van een afstand
besturen.

‘Je meent het, hé?’ zegt Sem verbaasd. Tk kom eraan!’
‘Neem Sophie mee!’” roept Robin nog, maar Sem heeft al

opgehangen.

Sophie zorgt er zelf wel voor dat ze het nieuws niet mist.
Ze stormt achter haar broer aan en is als eerste bij de bel.
Robin doet open.

‘Hij heet Dubbel Nul Drie en hij staat in de tuin!’ zegt hij.
‘Dubbel Nul Drie?” giechelt Sophie.

Op de drempel van de keukendeur blijven Sem en Sophie
stokstijf staan.

‘Je hebt écht een paard!” stottert Sem.

‘Wat een schatje,” zegt Sophie.




Ik kreeg er ook een zadel bij,” vertelt Robin. ‘Alles is van
mijn oom geweest, maar die is nu dood.’

Ze lopen naar Dubbel Nul Drie en aaien hem over zijn
fluweelzachte vel.

“Wat kijkt hij slim,” zegt Sem.

Dubbel Nul Drie briest en duwt zijn neus in Sems nek.
‘Hij is prachtig,” zegt Sophie.

‘Kastanjebruin met witte sokken, precies zoals ik altijd
wilde,” lacht Robin blij.

‘Ga je er op rijden?’ vraagt Sem.

‘Natuurlijk,” zegt Robin, ‘maar eerst moeten we een stal
voor hem timmeren.’

‘Waar ga je dat doen?’ vraagt Sem.

‘Hier in de tuin, dat mag van pap en mam.’

De hele woensdagmiddag bouwen ze aan een stal voor
Dubbel Nul Drie. Het paard kijkt vol belangstelling toe en
snuffelt af en toe aan het gebouwtje. Het is niet groot, maar
het vult toch de halve tuin!

‘Hij vindt het mooi,” lacht Sophie, terwijl ze Dubbel Nul

Drie een kusje geeft.

‘Ik ben mijn lange spijker kwijt,” jammert haar tweelingbroer.

Dubbel Nul Drie geeft hem een por met zijn snuit.

Sem struikelt drie stappen opzij en valt bijna op de grond.
‘Hela!” roept hij boos.

Maar Dubbel Nul Drie buigt zijn hals naar de plek waar
Sem net stond. Hij raapt met zijn fluwelen lippen iets op

uit het gras.

‘De spijker!” roept Robin verbaasd uit. ‘Dubbel Nul Drie,
wat knap van je! Hij lag onder Sems schoen en dat wist je!’
“Wat is dat voor vies stinkbeest?” klinkt opeens een harde
stem. Een rood hoofd rijst boven de schutting uit en kijkt
boos naar hen. Het is mijnheer Kwast, de buurman die
altijd chagrijnig is.

‘Dubbel Nul Drie is geen vies stinkbeest, hij is een paard!’
zegt Robin verontwaardigd.

Buurman Kwast snuift en fronst zijn zware wenkbrauwen.
‘Haal dat mormel weg of ik dien een klacht in bij de politie.
Zo'n stinkpaard hoort niet in een woonwijk.’

‘Als u dat maar laat!” gilt Sophie.

Maar het hoofd van buurman Kwast zake alweer naar
beneden. “Zullen jullie nog wel eens zien,” horen ze hem
nog honend zeggen.

‘Dat doet hij toch niet echt,’ zegt Robin bleek. ‘Hij moet
gewoon altijd wat te zeuren hebben.’

‘Maar als hij het wel doet?” vraagt Sophie met een bibber-
stemmetje. ‘Hij werkt toch in het paleis van de koningin?’
Robin snuift en zegt: ‘Alleen maar als lakei; hij heeft daar

niks te vertellen.’
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‘Als hij een klacht indient, dan doen wij dat ook,” sist Sem.

"Zijn tuin stinkt naar poep, ruiken jullie dat niet? Het
walmt gewoon over de schutting!’

‘Dat zijn de luiers van zijn zoontje,” giechelt Robin. ‘Die
poept z6 ongelooflijk veel ... buurman Kwast heeft elke
week drie containers voll’

“War een stinkbuurman!” griezelt Sophie.

‘Wij houden gewoon de stal van Dubbel Nul Drie super-

2

schoon,” zegt Sem grimmig. ‘Als de politie komt snuffelen,

2

kunnen ze ons niks maken.

Robin grinnikt. ‘En als ze hun neus volgen, komen ze van-
zelf bij de stinkbuurman terecht!’

‘Eigen schuld, dikke bult,’ zegt Sophie tevreden.

Een superpaard!

(4

Kijk!” zegt Sophie als Robin op zaterdag de deur opendoet.
Ze houdt een groot houten bord omhoog met witte letters.
‘Tk heb een naambord voor Dubbel Nul Drie geschilderd
met een hoefijzer erbij.’

‘Dat hangen we boven de staldeur,” zegt Robin blij.

Sem, Robin en Sophie lopen de tuin in. Daar staat Dubbel
Nul Drie in een bloembed bij de schutting. Hij heeft een oor
tegen de planken gedruke, alsof hij staat te luisteren. Aan de
andere kant van de schutting kleppert het deksel van de contai-
ner.

‘Hé,” zegt Robin verbaasd, ‘hoe kom jij in de tuin, Dubbel?
Ik weet zeker dat ik de staldeur stevig op slot had gedaan!’
‘Misschien heeft hij de reservesleutel onder het stro verstopt,’
grinnikt Sem.

‘Nu je het zegt,” mompelt Robin, ‘die ben
ik al drie dagen kwijt.’

‘Kijk, Dubbel, dit is voor jou!’ zegt Sophie,
en ze houdt het naambord omhoog. 7
Dubbel Nul Drie gooit zijn hoofd in
zijn nek en hinnikt.

‘Hij vindt het mooi!” lacht Sophie.
‘Gaan jullie mee een eindje rijden?’
vraagt Robin.

Dubbel Nul Drie, Sem en Sophie
knikken.
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‘We gaan om de beurt op je rug, Dubbel, is dat goed?’
vraagt Robin.

Dubbel Nul Drie briest en duwt zijn neus tegen Robins
schouder.

‘Ga jij maar eerst,” zegt Sem tegen Robin. ‘Sophie en ik

nemen onze fietsen. Onderweg ruilen we wel.’

Tien minuten later zijn ze in het bos. Dubbel Nul Drie is bljj
dat hij zijn benen eindelijk kan strekken. Hij gooit zijn hoofd
in zijn nek en vliegt in galop over het bospad. Sem en Sophie
kunnen hem maar met moeite bijhouden op hun fietsen.
‘Gaaf!’ schreeuwt Robin, terwijl hij diep voorover in het
zadel ligt. De wind blaast door zijn haren en de bomen
flitsen voorbij. Hij kijkt over zijn schouder en ziet Sem en
Sophie met vuurrode hoofden trappen. “Wedstrijdje wie het
eerst bij de vijver is!” gilt hij. Hij wacht niet op het antwoord
maar roept: ‘Hup Dubbel, jippie-a-yee!’

Dubbel Nul Drie rent nu nég harder. Zijn hoeven roffe-
len op het pad en zijn staart wappert achter hem aan. Zijn
manen slierten in Robins gezicht. Robin stelt zich voor dat
hij achter een stel gemene boeven aanzit. Hij juicht van

plezier. Na een paar minuten ziet hij het water van de vijver

al glinsteren. Sem en Sophie zijn nergens meer te bekennen.
Dubbel en hij hebben gewonnen!

Dubbel Nul Drie stapt het riet in, buke zich diep voorover
en drinkt gulzig. Robin klopt hem hijgend op zijn hals en
zegt: “Wat ben je snel, Dubbel! Ik heb nog nooit op zo’'n
superpaard gereden!’

Dubbel Nul Drie hinnikt vrolijk. Hij schudt zijn hoofd,
zodat het schuim van zijn mond in het rond vlokt. Maar
plotseling staat hij roerloos stil en spitst zijn oren.

“Wat hoor je?” vraagt Robin. ‘Komen de anderen eraan?’

Er loopt een rilling over Dubbels hals en zijn oren draaien
waakzaam in het rond. Opeens hoort Robin het ook. In de
verte gillen Sem en Sophie!

‘Er is iets mis!” roept Robin verschrike. ‘Hup Dubbel, eropaf,
zo snel je maar kunt?

Maar hij hoeft Dubbel Nul Drie helemaal niet aan te sporen.
Die neemt een sprong en rent dwars door het bos op het
gegil af. Robin duikt links en rechts weg voor zwiepende tak-
ken. Met een machtige boog vliegt Dubbel Nul Drie over een
omgevallen boom. Opeens galopperen ze een open plek op.

In het midden staat een klein, vervallen huis. En daarvoor ..

‘Blijf van mijn vrienden af!’ brult Robin.

In het lange gras staan twee mannen. Eén heeft Sophie’s
armen op haar rug gewrongen en houdt haar stevig vast.
De ander heeft Sem over zijn knie gelegd en slaat hem met
een srok.

Sophie kronkelt en schopt. Ze probeert de kerel die haar
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vasthoudt te bijten. Maar hij is lang en sterk en ze komt
niet los. ‘Robin!’ gilt ze. ‘Help, we hebben niks gedaan, ze
begonnen zomaar te slaan!’

‘Jullie hebben hier niks te zoeken!” gromt de lange man.
Hij kijkt vals naar Robin. ‘Dit is privé-terrein, nieuwsgierige
kleuters. Wie hier komt, krijgt gratis een pak slaag.’

‘Dit zal je leren hier weg te blijven!” hijgt de kerel die Sem
slaat. Hij heeft vuurrood haar en een grote snor. ‘Alsjeblieft,
en nog én, en nog één ...’

De stok zwiept door de lucht. Sem brult het uit.

Dubbel Nul Drie aarzelt geen tel. Hij springt op de kerel
af en geeft hem een harde duw. De man laat Sem los en
struikelt een paar passen naar achteren. Met een bons komt
hij op zijn achterwerk terecht. “Wel hier en ginder,” brult
hij. Zijn hoofd wordt net zo rood als zijn haar. ‘Tk zal jou
eens leren, rotknol!’

Hij rent zwaaiend met zijn stok op Dubbel Nul Drie af.
"Pas op, Dubbel!” gilt Sem.

Dubbel Nul Drie blijft rustig staan, maar springt handig
opzij als de stok neer zwiept. Hij steekt zijn voorbeen uit en
haake de kerel pootje! Die struikelt voor de tweede keer en
valt plat op zijn gezicht. Sophie, Sem en Robin juichen.

De lange man smijt Sophie opzij om zijn vriend te helpen.
Roodhaar spuugt een mond vol zand uit en springt woest
op. ‘Tk maak biefstuk van dat beest!” krijst hij. Met zijn
tweeén lopen ze dreigend op Dubbel Nul Drie af.

Robin kijkt bang naar de woedende gezichten. Hij klampt

zich stevig vast aan het zadel. Opeens voelt hij hoe er iets

onder zijn wijsvinger beweegt. Er spuit een straal wit poeder
uit een gaatje in het zadel! Het spul belandt precies in het
gezicht van de lange man. Die blijft staan en proest. Dan
gooit hij zijn hoofd achterover en brult: ‘Ah ... ah ... ah!’
Robin wordt bleek van schrik. Wat was dat voor poeder?
‘Hatsjié!” proest de man en hij slaat dubbel.

‘Niespoeder!” roepen Sem en Sophie tegelijk.

De lange man niest weer en nog eens en nog eens. De ene
nies is nog harder dan de andere. Tranen schieten in zijn
ogen en rollen over zijn wangen. Hij kan niet meer stoppen
met niezen!

Zijn vriend is van schrik even stil blijven staan. Dubbel Nul
Drie grijpt zijn kans. Bliksemsnel pakt hij de kerel in zijn
kraag met zijn sterke tanden. Hij tilt hem op en hangt hem
aan een haak in de muur van het huis!

‘Haal me eraf!’ gilt de man wild spartelend. Zijn gezicht
loopt paars aan en hij zwaait met zijn stok. “Wacht maar,

als ik jullie te pakken krijg!”

Maar Sem, Sophie, Dubbel Nul Drie en Robin wachten
niet. Sem en Sophie rapen hun fietsen op en racen weg.
Dubbel Nul Drie springt over de niezende man heen en
gaat ervandoor in een razende galop.

Robin kijkt nog één keer achterom. Hij ziet het gordijn
achter het vuile raam links van de voordeur bewegen.
Opgelucht denke hij bij zichzelf: we zijn op het nippertje

ontsnapt. Er is nog iemand in dat huis!




Een zadel vol verrassingen!

Pas als ze in de stal van Dubbel Nul Drie zijn, houden de
vrienden halt.

‘Hebben die mannen gezien waar we heen gingen?’ vraagt
Sem angstig.

‘Tk heb goed opgelet, maar we werden niet gevolgd,” zegt
Robin. “Wat deden jullie bij dat huis?’

“We gingen van het pad af om een stuk af te snijden,’ legt
Sem uit. “Zo konden we eerder bij de vijver zijn dan jullie.
We fietsten dwars door het bos. Toen kwamen we bij dat
huis en vlogen die kerels naar buiten.” Hij wrijft met een
pijnlijk gezicht over zijn billen.

‘Heeft die rotvent je hard geslagen, Sem?’ vraagt Sophie.
‘Gaat wel,” zegt haar broer. Hij begint te lachen. “Wat goed
van Dubbel dat hij dat gemene stel te pakken nam!’

“Waar heeft hij zo goed leren vechten?’ vraagt Sophie
bewonderend.

‘En hoe kwam dat niespoeder in zijn zadel?” merkt Sem op.
‘Dat vraag ik me ook af,” zegt Robin. Hij kijkt peinzend
naar Dubbel Nul Drie die rustig op een pluk hooi kauwt.
Robin maakt de riemen van het zadel los en tilt het van

Dubbels rug. ‘Laten we maar eens goed kijken,” zegt hij.

Robin wijst op de bolle kop van een spijker die in het
zadel zit. Nu ziet hij pas dat er een piepklein cijfer in staat

gekrast: 7. Er zit een lange rij koperen koppen om de hele

rand. Ze hebben allemaal een ander nummer. ‘Hier drukte
ik op toen ik me probeerde vast te houden,” zegr hij. Tk
dacht dat die spijkers voor de sier waren, maar ...’

Hij peutert aan de kop totdat hij iets voelt bewegen.

‘Hé" roepen Sem en Sophie wanneer de kop als een deksel-
tje omhoog klapt. Er zit een kleine metalen holte onder.

Tk zie nog wat korreltjes niespoeder!” zegt Sophie. Ze steekt
het puntje van haar neus zowat in de geheime ruimte.

‘En die andere spijkers?’ vraagt Sem nieuwsgierig. ‘Kunnen
die ook open?’

Robin peutert al aan de tweede. ‘Ja!’ roept hij. ‘Kijk, hier zit
een touw of zoiets in!’

Onder de tweede spijkerkop zit een wat groter vakje. Er is
een dun, sterk, opgerold koord ingepropt. Aan de uiteinden
van het koord zitten kleine loden ballen.

De derde spijker gaat niet open. Toch voelt Robin iets
bewegen onder zijn vinger. ‘Ga eens aan de kant,” zegt hij,
‘dan duw ik erop.’

Sem en Sophie gaan vlug met hun rug tegen de muur staan.
Sophie knijpt haar neus dicht. Ze heeft geen zin in een
mega-niesbui! Als Robin op de koperen kop duwr, klikt er
in het zadel iets. Sem en Sophie drukken hun rug nog ste-
viger tegen de muur. Robin schuifelt langzaam achteruit. Er
klinkt nog een klik en ... er klapt een luikje open voorop
het zadel! Met een zacht gezoem schuift er een blinkend
staafje uit, recht omhoog. Als het bijna dertig centimeter
hoog is, blijft het zachtjes trillend staan. Een tijdje gebeurt

er niets, dan zegt Robin: ‘Tk ga kijken.’
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Hij voelt voorzichtig aan het staafje. Met een klik trekt hij
het los.

‘Is het nou kapot?’ vraagt Sophie, die dichterbij komt.
Robin schudt zijn hoofd. ‘Het hoort zo, denk ik. Hé ... ik

weet al wat het is!” Hij houdt een van de uiteinden van het

staafje voor zijn ogen. ‘Ja, het is een soort mini-verrekijker!’

‘Kijken!” roept Sophie uit.

Ze proberen hem allemaal. Sem steekt hem door het raampje

2

en kijkt naar de flat. ‘Dat ding is hartstikke sterk!” roept hij

verrast. ‘Tk kan 24 zien wat er op tv is op de tiende verdieping!

Dubbel Nul Drie buigt zich over het zadel en briest.

Hij stampt met een van zijn hoeven op de grond.

‘Hij wil ons iets vertellen!’ zegt Sophie. ‘Toe maar, Dubbel,
wat wil je zeggen?’

Het paard snuffelt aan de achterkant van het zadel. Daar
hangt een kwastje van leren franje. Hij pake het met zijn
fluwelen lippen beet en trekt er zachtjes aan. Daarna duwt
hij zijn néus tegen Robins schouder.

‘Jij moet aan dat kwastje trekken, Robin,” roept Sem.
Robin doet verbaasd wat Dubbel Nul Drie hem vraagt.
Als hij voorzichtig aan het kwastje treke, schuift er iets wits
uit een spleet.

“Wat is dat?’ fluistert Sophie.
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Het geheim van oom James

‘Het is een brief!’ zegt Robin verrast. Snel vouwt hii hem
2 J

open.

“War staat erin?’ vragen Sem en Sophie tegelijk.

Dubbel Nul Drie kijkt over Robins schouder en blaast in

zijn oor.

Robins ogen vliegen over de regels. ‘Hij is van oom James!’

roept hij uit. ‘Mijn dode oom! Hij schrijft ... luister, ik lees

de brief voor.’

Beste Robin,

Als je deze brief vindt, weet je intussen dat 003 een bijzon-
der paard is. Heb je hem al zien vechten? Hij kan sluipen als
de beste en is een meester in het openmaken van sloten. Dar
heb ik hém allemaal geleerd. De familie vraagt zich al jaren
af wat voor werk ik eigenlijk doe. Tk zal het Jou vertellen: ik
ben spion! Een spion probeert achter de geheimen van gemene
schurken te komen.

Ik kan beter zeggen: ik wis spion. Nu ik deze brief schrijf ben
ik heel ziek. Als je hem leest, ben ik jammer genoeg dood. T
geef 003 aan jou en zijn zadel ook. Dat is niet omdat ik je

20 aardig vinds. Ik ken je eigenlijk bijna niet. De laatste keer
dat ik je zag, had je een luier aan! Nee, je krijgt 003 omdar je
viak bij het paleis van onze koningin woont. Viak voordar ik

ziek werd, kwam ik een gemeen plan op het spoor. Het hecft

te maken met de koningin, maar verder weet ik nog niks. De
koningin is in gevaar, Robin, ddt weet ik wel! Daarom wil ik
dat 003 bij haar in de buurt woont. Hij is dapper en slim. Hij
krijgt de schurken vast en zeker te pakken. Wil jij hem helpen
20 goed als je kunt? Dan kan ik met een gerust hart doodgaan.

Dag Robin, vaarwel.

Je oom James.

PS: bij een spionnenpaard hoort een spionnenzadel. Je kunt er
allerlei bijzondere dingen mee doen als je op de spijkers drukt.
Dit zijn de knoppen die je op het zadel vinds:

Rook voor een rookgordijn

Koord met slingerkogels

Mini-verrekijker

Olie om op de weg te spuiten

Lichtstraal om mee te seinen of te verblinden

Mini-camera

Niespoeder

Jeukpoeder

Kleine spijkertjes

Microfoontje om af te luisteren

Robins ogen glijden over de wonderlijke lijst die nog veel

langer is. Onderaan de brief staat:

PPS: HOUD ALLES GEHEIM!!
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Robin, Sophie en Sem staren elkaar met open mond aan.

Dan kijken ze vol eerbied naar Dubbel Nul Drie, die hinnikt.

‘Een echte spion!” fluistert Sem.

Robin steekt zijn hand uit en zegt: ‘Geef me je hoef,
Dubbel! Natuurlijk zal ik je helpen zoveel als ik kan!’
Dubbel Nul Drie legt zijn linker voorhoef plechtig in
Robins hand.

Tk ook!” roepen Sem en Sophie tegelijk en ze leggen hun
hand erbij.

Robin kijkt de kring rond en treke zijn wenkbrauwen
omhoog. ‘Maar waarmee precies?’ vraagt hij.

‘Ja, wij zijn nog nooit spion geweest, Dubbel,” zegt Sem.
“We weten eigenlijk helemaal niet hoe dat moet.’

‘Hoe kom je achter zo’n gemeen plan?’ vraagt Sophie zich af.
Dubbel Nul Drie hinnikt en draait met zijn oren. Het is

alsof hij wil zeggen: laat dat maar aan mij over!

Oude bekenden

Op woensdag gaat Robin na school met Dubbel Nul Drie
uit rijden. Sem en Sophie zijn op bezoek bij hun oma.

Het is de laatste woensdag voor de grote vakantie en het is
warm. Robin gaat stapvoets door de straat in de richting
van de duinen. Voorlopig komt hij liever niet meer in het
bos!

Dubbel Nul Drie zwaait met zijn staart en kijkt oplet-

tend om zich heen. Robin niet. Robin denkt diep na over
de brief van oom James. Hij weet nog steeds niet hoe hij
Dubbel moet helpen met spioneren. Kon hij maar een plan
bedenken!

Opeens schrikt hij op door een luid geraas en gekletter.
Voor hen rijdt een vuilniswagen die steeds stopt om volle
containers te legen.

‘Wat doen we in deze straat?’ vraagt hij zich af. “Zeg,
Dubbel, we lopen een rondje. Zo komen we terug in onze
eigen straat!

Hij trekt aan de teugels, maar Dubbel Nul Drie stapt koppig
door. Af en toe, als de vuilnismannen omkijken, verstopt hij
zich achter een auto. Eén keer schiet hij een steegje in.
“Zeg, bromt Robin ongerust, ‘ben je soms iemand aan het
achtervolgen?’

Dan ziet hij het gezicht van een van de vuilnismannen en

zijn hart slaat over. Het is de roodharige kerel uit het bos
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die Sem sloeg! Robin herkende hem eerst niet omdat hij nu
een overall draagt.

Robin treke hard aan de teugels en sist: ‘Stop, Dubbel, stop!
Als hij ons ziet, zijn we nog niet jarig!’

Maar Dubbel Nul Drie stopt niet. Hij sluipt juist dichter-
bij. De vuilnismannen lopen naar de containers van buur-
man Kwast. Drie volle containers die naar poep stinken.
Eén deksel gaat niet eens meer helemaal dicht. Robin ziet
de vieze luiers zitten. Dubbel Nul Drie verstopt zich achter
een busje en loert om de hoek.

Dan gebeurt er iets vreemds. Uit een zijstraat komt een
klein wagentje rijden. Het is van de gemeente, net als de
grote vuilniswagen. Aan de zijkanten zitten kleppen waar
vuilniszakken in kunnen. Aan de achterkant steken bezems
en scheppen omhoog. En aan het stuur zit ... de lange kerel
uit het bos!

Hij stopt bij de containers van Kwast en stapt uit. De
containers worden niet in de grote vuilniswagen geleegd.
Lange Lat en Roodhaar tillen ze een voor een op en kiepen
ze leeg in de kleine wagen!

“Waarom doen ze dat?’ fluistert Robin verbaasd.

Als de containers van buurman Kwast leeg zijn, stapt Lange
Lat weer in. Hij keert het wagentje en rijdt terug de zijstraat
in. Dubbel Nul Drie volgt de grote wagen niet langer.

Hij gaat achter Lange Lat aan! Maar net als hij de zijstraat
in wil, gaat het mis. Het verkeerslicht op het kruispunt een
eindje verderop springt op rood. Een lange vrachtwagen

remt hard en blokkeert de weg.

1

Dubbel Nul Drie slaat ongeduldig met zijn hoef op de
straatstenen. Robin wipt op en neer in het zadel en sist:
‘Schiet op, schiet toch op!’

Maar als het licht eindelijk op groen springg, is Lange Lat

verdwenen ...
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Poep, poep en nog eens poep!

Op zaterdag wordt Robin wakker van een boze schreeuw.
Hij springt uit bed en rent naar het raam. Vijf meter ver-
derop steekt het boze hoofd van buurman Kwast naar bui-
ten. Hij zwaait met zijn vuisten.

“Wat moet die rotknol van jou in mijn tuin?’ bulderr hij.
Druppeltjes spuug spatten in het rond. ‘Moet je zien wat
een puinhoop hij ervan maakt!”

Robin kijkt geschrokken naar de tuin van buurman Kwast.
Daar staat Dubbel Nul Drie en hij heeft al twee containers

omgegooid! Hij wroet met zijn snuit in een berg vieze luiers.

"Dubbel Nul Drie!” roept Robin uit. Hij kijke angstig naar
buurman Kwast. ‘Dubbel, kom onmiddellijk terug!

Tk bel de slachter!” raast de buurman. Hij treke zijn hoofd
terug en Robin hoort hem de trap af stampen.

Vlug, Dubbel,’ sist hij. ‘Maak dat je wegkomt!’

Dubbel Nul Drie heft zijn hoofd op en spitst zijn oren.
Zijn slimme, bruine ogen fonkelen. Snel pikt hij met zijn
tanden vier luiers uit de stapel. Hij mike ze een voor een
over de schutting. Dan steigert hij en zet zich af met zijn
machtige achterbenen. Met een boog vliegt hij terug naar
Robins tuin.

Precies op tijd, want buurman Kwast stuift naar buiten met
een bezem in zijn hand!

‘Snertbeest, ik maak rookvlees van je!’ tiert hij.

‘Hij is al weg, buurman!’ roept Robin haastig uit het raam.

Tk zal meteen alles opruimen.’

Robin zet de containers rechtop en doet alle luiers er weer
in. Het is een vies karwei. Zijn handen, zijn haren, zijn shirt
... alles stinkt naar poep! Buurman Kwast staat aldoor achter
hem met zijn bezem in de aanslag.

‘Als je het niet goed doet, krijg je een pak slaag,” snauwt hij.
Robin is blij als hij klaar is. ‘Het zal niet meer gebeuren,
buurman,’ zegt hij.

‘Dat is je maar geraden ook, sist Kwast. ‘De volgende keer

bel ik de politie, reken maar!’

Robin lust geen ontbijt meer. Hij gaat de stal in en treke de
deur stevig achter zich dicht.

“Waarom deed je dat nou, Dubbel?” vraagt hij boos.
Dubbel Nul Drie staat in het stro met de vier luiers voor
zich. Hij tike er met zijn hoef tegen en kijkr Robin vragend
aan.

“Wat wil je?’ vraagt die. ‘Gaan we soms een potje voetbal-
len met die vieze dingen? Wat heb jij toch met die stomme
stinkluiers van Kwast, gek paard?’

Dubbel Nul Drie hinnikt ongeduldig. Weer tike hij tegen
de luiers. Opeens snapt Robin wat hij bedoelt. Hij steekt
zijn handen in de lucht en roept walgend: ‘O nee! Je wilt
toch niet dat ik die smerige dingen openmaak? Ik stink nu
al een uur in de wind! Doe het zelf maar!’

Dubbel Nul Drie stampt boos met zijn hoef op de grond.
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Hij schudt zijn hoofd zodat zijn manen wapperen.

“Wat denk je dan dat er in die luiers zit?” snauwt Robin.
‘Poep, natuurlijk! Ik ...’

Opeens zwijgt hij en kijkt naar de luiers. Is Dubbel Nul
Drie soms iets op het spoor?

‘Denk je echt dat er ook nog iets anders in zit?’ vraagt hij
aarzelend. Hij zucht. ‘Jij kunt ze natuurlijk niet zelf open-
maken ...’

Nu blaast Dubbel Nul Drie zachtjes in zijn oor. Robin
lacht alweer. ‘Oké, het is al goed,’ zegt hij. ‘Laten we maar
eens kijken.’

Hij pakt de eerste luier en peutert de plakkers los.
Griezelend vouwt hij hem open. Poep! Robin zoekt een
strootje en roert erin. Golven stank walmen door de stal.
Dubbel Nul Drie kijkt over zijn schouder mee. Ze vinden
niks. Robin onderzoekt de tweede luier en de derde.
‘Poep, poep en nog eens poep,” klaagt hij met een vies
gezicht. “Zie je nou wel dat ...’

Midden in de zin stopt hij. In de vierde luier glinstert iets!

Raadsels

Met het topje van zijn duim en wijsvinger pakt Robin het
glinsterende puntje beet. Hij trekt een plastic zakje uit de
poep.

‘Er zit een briefje in!” roept Robin.

Dubbel Nul Drie hinnikt.

Robin rent naar de kraan, spoelt het zakje af en wast zijn

handen. Dan pulke hij het briefje uit het zakje en vouwt het

open. Hardop leest hij:

Training bijna klaar.
Ze reageren op twee schrille fluittonen kort achter elkaar.
Volgende week zaterdag twee wur s middags.

Robin tuurt naar het raadselachtige briefje. “Wat wil dit

zeggen, Dubbel?” vraagt hij.

Dubbel Nul Drie snuffelt aan het papier en briest peinzend.

Robin draait het briefje om. Het is een reep papier die van
een groter vel is afgescheurd. Op de achterkant staat een
kroontje met een hoefijzer eromheen. ‘Dit komt uit het

paleis,” zegt hij verbaasd, ‘uit de stallen van de koningin ...’

De staldeur knarst en Sem en Sophie komen binnen.
‘Wat hebben jullie daar?” vraagt Sophie nieuwsgierig.

Robin vertelt wat er die morgen allemaal gebeurd is.
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‘Dubbel had het vermoeden dat er iets in die luiers zat,’
besluit hij. ‘En dat klopte!’

Sem kijkt aandachtig naar het briefje en vraagt: ‘Kwast
werkt toch niet in de stallen?’

‘Nee, hij is lakei in het paleis,” zegt Robin.

‘Zou hij soms een boodschapper zijn?’ vraagt Sophie zich af.
‘lemand die berichten overbrengt van de ene boef naar de
andere?’

Dubbel Nul Drie hinnikt luid en duwt hard met zijn neus
tegen Sophies schouder. Ze rolt achterover in het stro, maar
lacht: ‘Dubbel denkt van wel’

‘Dus Kwast brengt berichten van iemand in de stallen

naar ..." zegt Robin peinzend.

‘Naar Lange Lat en Roodhaar in het bos!” roept Sem uit.
‘Ze verkleden zich als vuilnismannen en nemen alle lui-

ers van Kwast mee! In het bos vissen ze natuurlijk op hun
gemak de briefjes uit de poep.’

"“Wat moeten die twee daar met een berichr uit het paleis?’
vraagt Sophie verbaasd.

“Weet ik veel,’ zegt Sem, zijn schouders ophalend.

‘Het heeft vast te maken met dat gemene plan waar oom
James het over had,’ zegt Robin.

Dubbel Nul Drie briest en duwt zijn neus tegen het briefje
in Sems handen. Het dwarrelt naar de grond en Dubbel tike
met zijn hoef op het kroontje.

‘Dat denk jij ook, he Dubbel?’ zegt Robin.

Dubbel Nul Drie knike, dan tike hij nog een keer ongeduldig

op het kroontje.

‘Hij wil nog iets anders zeggen,” peinst Sophie. Ze kijkt naar
het kroontje, het hoefijzer eromheen en ... Tk weet het,’
roept ze uit. ‘Hij wil dat we gaan spioneren in de stallen!’
Dubbel Nul Drie geeft haar opnieuw een enthousiaste duw.
Hij hinnike luid.

Robin trekt een zorgelijk gezicht. “We snappen wat je wilt,
Dubbel,’ zegt hij, ‘maar hoe moeten we dat aanpakken?’
Dubbel Nul Drie rolt met zijn ogen. Hij treke zijn grote
natte lip omhoog en ... pakt Robin in zijn kraag!

‘Hé hé!” gilt die verschrikr.

Maar Dubbel sleurt hem spartelend mee naar een hoek van
de stal. Daar staat de mestvork tegen de muur geleund.
Dubbel Nul Drie duwt Robin er met zijn neus tegenaan.
Sophie begrijpt het als eerste. ‘Je moet staljongen worden

bij de koningin!” gilt ze.
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In het hol van de leeuw!

Robin staat zenuwachtig voor de achterpoort van het paleis.
Hij kamt mer zijn vingers door zijn haren en treke zijn shirt
goed recht. Als het nu maar luke ...

“Wat moet je, jongen?’ vraagt de wachter niet onvriendelijk.
Robin schraapt zijn keel en zegt: ‘Tk wil graag staljongen
worden, meneer. Het is grote vakantie en ik wil war geld
verdienen. Ik word volgende week elf en ik houd erg van
paarden!’

De wachter knikt en haalt een mobieltje tevoorschijn.

‘Een ogenblikje, jongen, dan informeer ik even bij de
hofstalmeester.’

Met bonzend hart wacht Robin tot het korte gesprek
afgelopen is. ‘Mag het?’ vraagt hij als de wachter het
mobieltje uitdrukt.

Die glimlacht en zegt: ‘Meneer Bot, de hofstalmeester, wil
je even spreken in zijn kantoor. Misschien heeft hij wel een
baantje voor je. Loop hier de laan maar af en ga daarna bij

dat witte gebouw naar links.’

‘Dus jij bent Robin,” zegt meneer Bot even later. Hij zit
achter een enorm, glanzend bureau in een deftig kantoor.
Achter hem hangen foto’s van paarden in gouden lijsten en
daarnaast een kalender met paarden. Meneer Bot staat op

en geeft Robin een hand. Hij knijpt Robins vingers bijna

tot moes! De hofstalmeester kucht en fronst zijn zware, zwarte
wenkbrauwen. “Toevallig zijn er twee staljongens met vakantie
en één is er ziek. Jij bent eigenlijk wat te jong, maar ik kan wel
wat extra handjes gebruiken. Kun je goed met paarden overweg?’
Robin knikt ijverig en vertelt: ‘Tk heb thuis een paard, meneer.
Ik verzorg hem helemaal zelf en ik rijd bijna elke dag. Mijn
ouders vonden het goed dat ik hier om een baantje ging vragen.’
‘Prima! Je kunt meteen beginnen en je mag blijven tot Mark
weer beter is. Loop maar even mee naar meneer Bert, dan

krijg je een overall.’

Voor Robin het weet, staat hij een stal uit te mesten. Tijdens
zijn werk kijkt hij af en toe beduusd naar zijn groene overall.
Op de borstzak is een gouden kroontje met hoefijzer gebor-
duurd. Hij kan nog steeds niet geloven dat het zo gemakkelijk
ging!

Tk ben in het hol van de leeuw,” mompelt hij. Hij heeft die
uitdrukking wel eens gelezen in een boek en vond hem super
cool. Alleen: wie is hier de leeuw?

Mer grote bogen kiepert hij vorken vol smerig stro in een
kruiwagen. Als hij die naar buiten duwt, kijke hij bewonde-
rend naar de paarden in hun boxen. Het zijn allemaal konink-
lijke paarden: groot, glanzend, met gespierde benen en sierlijk
gebogen halzen. Hun fluwelen bruine ogen kijken hem na als
hij langsloopt.

‘Hoi Trax,” groet Robin, ‘hoi Spirit, hoi Flash, hoi Juweel ...’
Juweel is het paard waarop de koningin altijd rijdt. ‘Als je haar

met één vinger aanraake, vlieg je eruit!” heeft meneer Bert gezegd.
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Hij bedoelde natuurlijk Juweel en niet de koningin.

Als Robin voorbij de box van Ster komt, houdt hij zijn adem
in. Verroest, dat is sterk! Hij zet verbaasd zijn kruiwagen
neer en buke zich. Langzaam rolt hij de pijpen van zijn veel
te grote overall wat verder op. Zo heeft hij tijd om onopval-
lend heel goed naar Ster te kijken. Hert dier lijkt precies op
Dubbel Nul Drie: kastanjebruin met witte sokken. Alleen
heeft Ster een witte vlek met vijf punten op zijn voorhoofd.
Robin voelt hoe een fantastisch plan zijn hoofd binnen-
sluipt. Hij vergeet zijn broekspijpen en staart roerloos naar

het mooie paard.

Opeens klinken er boze voetstappen in het stro achter hem.
Een hand grijpt hem stevig in zijn nek. Die rammelt Robin

door elkaar en een stem snauwt: ‘Je bent erbij, vuile spion!

&
&)

Brand

‘Au, au!” jammert Robin verschrikt. De hand laat hem los.
Achter hem staat Brand, de oudste staljongen, en die brult

(4

van het lachen. ‘Schrok je, uk?’ giert hij.

Robin weet niet wat hij moet zeggen en komt met een
vuurrood hoofd overeind.

‘Het was maar een grapje, hoor,’ zegt Brand nog nahikkend.
Hij laat zijn hand met een daverende klap op Robins schou-
der neerkomen. ‘Je verzuipt in je overall, arme smurf. Laar
je moeder er maar een stuk afknippen.’

Robin zegt nog steeds niets en Brand geeft hem ecen por.
"Heb je van schrik je tong ingeslikt, kabouter?’ grijnst hij.
Tk wou alleen maar zeggen: werk een beetje door, oké? Ik
heb geen zin om jouw werk te doen terwijl jij leuk paardjes
kijke.”

‘N... nee, ik bedoel: j.. ja,” stottert Robin en hij wordt

nog roder. Spioneren is veel moeilijker dan hij dacht! Brand
heeft gezien dat hij oplettend naar de paarden keek. Terwijl
Brand grinnikend doorloopt, komt er opeens een akelige
gedachte in Robin op. Is Brand soms de verrader die aan
Kwast briefjes schrijft? En zou hij Robin al doorhebben?

De rest van de middag geeft Robin zijn ogen goed de kost.
Maar hij past dubbel zo goed op dat niemand hem betrapt.
Telkens als hij langs Ster loopt, prent hij zich de witte vlek
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goed in. Verder kijke hij elke keer als hij de kruiwagen leeg-
kiept op de mesthoop scherp in het rond. Hij probeert alles
wat hij ziet te onthouden. Het terrein rond de koninklijke
stallen is groot, met veel bomen en struiken. Er werken wel
twaalf staljongens. De hofstalmeester heeft zijn kantoor in
een apart, deftig gebouwtje. Op een veld verderop traint
meneer Bert een stel paarden.

Om drie uur wenkt Brand hem. Robin loopt met slappe
knieén naar hem toe. Heeft Brand téch gezien dat hij overal
liep te loeren?

Maar Brand duwt hem een thermoskan met koffie in zijn
handen. ‘Hier, uk, breng Bert eens effe zijn koffie, achter
op het veld.’

Opgelucht pakt Robin de kan aan en gaat op een hollegje
de stallen uit. Het pad naar het veld waar meneer Bert is,
slingert tussen hoge struiken. Links van Robin is de muur
die de hele paleistuin omheint.

Plotseling klinkt er opzij van hem een geluid: ‘Pst!’

Robin laat van schrik bijna de thermoskan vallen. Als hij
omkijke, ziet hij het gezicht van Sophie. Ze drukt het zowat
door de spijlen van een ijzeren hek in de muur. Er zitten
scherpe punten op het hek en het is op slot. Over Sophies
schouder gluurt Sem de tuin in. Aan hun ogen kun je zien
hoe erg de tweeling in spanning gezeten heeft.

Sophie sist: ‘Robin, we dachten dat de koningin je in

haar kerkers gesmeten had. We hebben uren niks van je

gehoord!
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‘De koningin heeft niet eens kerkers, dombo,” grinnike
Robin zenuwachtig. Hij kijkt snel om zich heen of niemand
hen ziet. Maar de hoge struiken beschermen het groepje
tegen pottenkijkers.

‘Dat weet ik best,” pruilt Sophie, ’maar het klinkt zo span-
nend. Met ijzeren kettingen en water en brood en zo ...’
Robin trekt een gezicht. Tk vind het hier allemaal al span-
nend genoeg,” zucht hij. Hij vertelt wat er gebeurd is sinds
hij naar het paleis ging.

“Zou Brand de verrader zijn?’ fluistert Sem.

‘Geen idee,” zegt Robin, ‘en ik weet niet hoe ik erachter
moet komen. Ik heb Dubbel Nul Drie nodig, jongens! Die
weet hoe je zulke dingen aanpakrt.’

‘Moset hij soms ook staljongen worden?’ giechelt Sophie.
‘Nee, hij blijft gewoon paard,” zegt Robin. ‘Luister, ik heb

iets bedacht ...

De verwisseltruc

Aan het einde van de middag treuzelt Robin in de zadelkamer.
Hij moet de zadels poetsen en doet er met opzet heel lang
over. Hij hoort de andere staljongens een voor een vertrekken.
Na een hele tijd hoort hij alleen nog maar het geritsel van
stro. Hier en daar briest een paard of stampt een hoef tegen
een schot. Robin gluurt om de hoek van de zadelkamer de
stal in. Er is niemand meer.

Snel pake hij het zadel en het hoofdstel van Ster. Hij haalt
diep adem. Nu komt het gevaarlijkste deel van zijn plan.
Als iemand hem hierbij betrapt ...!

Met bonzend hart loopt hij naar de box van Ster.

"Ha, ouwe jongen,” fluistert hij, ‘ga je even mee?’
Zenuwachtig duwt hij het bit in de mond van Ster. Hij
schuift de riemen over het hoofd en haalt de lok eronderuit.
‘Hé, uk, wat gaan we doen?” klinkt opeens de stem van
Brand achter hem.

Robin bevriest. Bibberend kijkt hij om. Daar staat Brand,
omgekleed, klaar om naar huis te gaan. Hij heeft zijn rugzak
achteloos om zijn schouder geslingerd.

Robin zegt: ‘Meneer Bert vroeg me om Ster nog even naar
het trainingsveld te brengen.’ Hij snapt niet hoe het hem
lukt om zijn stem zo stoer te laten klinken!

Brand grijnst en klakt met zijn tong. ‘Ja, jochie, hij bewaart

de snertklusjes altijd voor de nieuwelingen. Je wilde zeker
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net naar huis gaan?’

Robin knikt. Hij fantaseert: ‘En ik moest van mijn vader
nog wel op tijd komen. We zouden naar mijn oma gaan.
Ik denk dat ik flink op mijn kop krijg als ik thuiskom.’
Hij probeert eruit te zien alsof hij in de rats zit.

‘Arme jij," zegt Brand grinnikend. Hij hijst zijn rugzak wat
hoger en groet: ‘Succes ermee, aju paraplu!’

Opgelucht kijkt Robin hem na. Hij zadelt Ster zo snel als
hij kan en leidt hem de stallen uit. “Vlug jongen, achter de

struiken véér er weer iemand komt!” mompelt hij.

Sem en Sophie staan al op hem te wachten bij het hek in de
muur.

‘Robin, eindelijk!’ roept Sophie. Tk wist niet dat voor spion
spelen z6 vervelend was. We staan hier al meer dan een
uur!’

‘Ik kon niet eerder weg,” zegt Robin. Is Dubbel er ook?’
Aan de andere kant van de muur hinnikt Dubbel Nul Drie.
Ster spitst zijn oren, gooit zijn hoofd in zijn nek en ant-
woordt.

‘Ssst!” zegt Robin geschrokken en legt zijn hand over Sters
neus. ‘Niemand mag weten dat we hier zijn, Ster!’

Hij zet zich af en hijst zich op de rug van Ster. ‘Aan de
kant, jongens!” waarschuwt hij zijn vrienden. Hij pakt de
teugels stevig beet en duwt zijn kuiten in de flanken van
Ster. Zo laat hij Ster achteruit dribbelen om een aanloop te
nemen. Dan buigt hij zich voorover en fluistert: ‘Hup, Ster,

laat zien wat je kunt!’

In een korte, felle galop daveren ze op de muur afen ...
zeilen er met een spectaculaire boog overheen!

Joepie!” gilt Sophie en Sem geeft Ster en Robin applaus.
Dubbel Nul Drie schudt zijn manen.

Zodra Ster de grond raakt, springt Robin van zijn rug,
Hij gooit de teugels naar Sophie en draait zich om naar
Dubbel Nul Drie. Op het voorhoofd van Dubbel is een
witte ster geschilderd. Nu lijkt hij precies op het paard uit
de koninklijke stallen! Z8 precies dat je ze niet uit elkaar
kunt houden.

‘Dat hebben jullie superknap gedaan,” zegt Robin blij.

Ja, schiet nu maar op,” zegt Sem die angstig door het hek
loert. ‘Als iemand je hier ziet met Ster, ben je de pineut!
Robin klimt in het zadel van Dubbel Nul Drie. Dubbel
heeft geen aansporing nodig. Hij neemt een aanloop en
springt de paleistuin in. Daar laat Robin zich op de grond
glijden en omhelst zijn paard. ‘Dubbel, wat ben ik blij dat
je bij me bent,’ zegt hij. ‘Nu kunnen we ...’

"Pas op!’” sist Sophie waarschuwend achter het hek.
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Twee fluittonen ...

Om de bocht van het pad is een man verschenen. Hij komt
van het trainingsveld, maar het is niet meneer Bert. Het
is de hofstalmeester, meneer Bot. Robin kijkt verschrike
naar alle kanten. Kan hij zich nog verstoppen? Het jongste
knechtje van de stal hoort hier niet te zijn met een paard!
Maar het is al te laat. Meneer Bot heeft hem gezien.

‘Hé, jongen!” roept hij.

Benauwd druke Robin zich tegen de flank van Dubbel Nul
Drie. Sem en Sophie zorgen ervoor dat ze niet te zien zijn
met Ster.

Meneer Bot komt dichterbij en roept: ‘Jij bent toch die
nieuwe knul?’

Robin kniket bleek en denkt: nu word ik eruit getrapt!

Dag mooi plan, dag spionage ... arme koningin.

Meneer Bot fronst zijn zware wenkbrauwen en vraagt:
“Wat doe jij hier met Ster?’

Opeens weet Robin wat hij moet zeggen! Hij haalt diep
adem en zegt: ‘Hij was zo warm van de training van meneer
Bert, meneer. Ik dacht: ik laat hem nog even stappen. Was
dat niet goed, meneer?’

De hofstalmeester bromt: ‘Hm, eigenlijk komt het me wel
goed uit dat hij nog gezadeld is. Ik heb hem nodig.’

Hij neemt de teugels over van Robin en wil weglopen.

Maar dan bedenkt hij zich en vraagt: ‘Heb je nog even tijd,

jongen?’

‘Ta, meneer,’ zegt Robin. Hij laat Dubbel Nul Drie njet
graag alleen.

‘Breng dan nog even Spirit, Flash, Radar en Juweel naar het
veld. Je hoeft ze niet te zadelen.’

Tuwéél, meneer ... her paard van de Wo:mnmmz.u Meneer
Bert heeft gezegd dar ik Juweel niet mag aanraken. Dat mag
alleen meneer Bert zelf en Brand, de oudste staljongen!’
‘Doe wat ik zeg, jongen. Meneer Bert en Brand zijn al naar
huis.’

‘Ja meneer.’

Terwijl Robin op een holletje teruggaat naar de stallen,
denkt hij: wat gek! Waarom gaat meneer Bot paarden trainen
als iedereen naar huis is? Het is toch veel gemakkelijker als
meneer Bert er is om hem te helpen?

Hij brengt de vier paarden twee aan twee naar het trainings-
veld.

‘Bind ze maar vast aan de omheining,’ zegt meneer Bot.

Hij rijdt naar Robin toe en vraag: ‘Zeg, van wie is dit
zadel? Dit is niet het zadel van Ster zelf”’

Robin denkt razendsnel na en zegt: ‘Nee, meneer, het zadel
van Ster is stuk. Het is bij de zadelmaker, dus Ster heeft
zolang een ander.’

‘O,” zegt meneer Bot, ‘daarom voelt Ster natuurlijk zo
anders vandaag. Ik ging bijna denken dar ik op een ander
paard zit!’

Robin bijt op zijn lip en zegt niets. Hjij kijkt hoe meneer
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Bot rondjes rijdt op de rug van Dubbel Nul Drie.
“Wat sta je daar nou nog, jongen?” zegt meneer Bot als hij

¥

weer langskomt. Je kunt gaan.

3

‘Maar ik kan u helpen om ..." zegt Robin.
‘Heb je soms mest in je oren?’ vraagt meneer Bot boos.
‘Tk kan het vanaf nu wel alleen af, dus verdwijn.’

‘Ja, meneer,” zegt Robin en hij maake dat hij wegkomt.

Maar zodra Robin achter de struiken verdwenen is, staat

hij stil. Hij kijkt zoekend in het rond tot hij vindt wat hij
nodig heeft. Een hoge boom met goede klimtakken! Een
halve minuut later zit hij verscholen tussen de bladeren in
het topje. Hier heeft hij een goed uitzicht op hert trainings-
veld.

De vier ongezadelde paarden stappen op een kluitje langs
de omheining. Meneer Bot zit op Dubbel Nul Drie in hun
midden. Hij klakt met zijn tong en het groepje begint te
draven. Opeens ziet Robin iets blikkeren in de mond van
de hofstalmeester. Wat is dat?

‘Het lijke wel ..." mompelt Robin.

Hij wordt onderbroken door twee harde, schrille fluittonen!
Op hetzelfde moment maakt Juweel zich los van het groepje
en schiet weg. De andere paarden rennen met meneer Bot
mee in tegenovergestelde richting.

Robin valt bijna uit zijn boom van schrik. Hij denkt aan
het briefje van buurman Kwast dat in de luier zat. Twee

fluittonen ... de deftige meneer Bot is de verrader!
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Robin herinnert zich iets

Die avond zitten Sem, Sophie en Robin in de stal in Robins
tuin. Het is wennen met Ster tussen hen in. Ster is een lief
paard, maar ze missen Dubbel Nul Drie.

‘Meneer Bot voert iets in zijn schild,” zegt Robin. Hij ver-
telt zijn vrienden wat hij vanaf zijn hoge uitkijkpost gezien
heeft.

‘Meneer Bot?’ vraagt Sophie ongelovig. ‘Is hij de schurk die
we zoeken? Wat is hij van plan?’

Robin haalt zijn schouders op en zegt: ‘Geen flauw idee.
Hij traint die paarden om weg te rennen als ze twee korte
fluitjes horen. En het gekke is ... hij laat Juweel de andere
kant oprennen.’

‘Juweel is het paard van de koningin,’ zegt Sem peinzend.
‘“Willen die boeven Juweel aanstaande zaterdag ontvoeren en
losgeld <nmm,wmru De koningin zal er wel mega-veel geld voor
over hebben om haar paard terug te krijgen!’

‘Als Dubbel ontvoerd was, zou ik mijn hele bankrekening
voor hem plunderen!” roept Sophie. Vol spijt bedenkt ze dat
er niet meer dan elf euro op staat.

Opeens herinnert Robin zich iets. Toen hij in het deftige
kantoor van de hofstalmeester was, heeft hij iets gezien.

‘Er hangt bij meneer Bot een kalender aan de muur,” zegt
hij langzaam. ‘Er stond iets op. lets belangrijks, want het

was met rood onderstreept. En volgens mij stond het in het

vakje van aanstaande zaterdag.’

"Misschien staat er wel waar hij om twee uur naartoe gaat!’
bedenkt Sophie. Twee uur is de tijd die in het briefje stond.
Ik ga proberen dat te achterhalen,’ neemt Robin zich voor.
‘Ik wou dat Sophie en ik ook iets konden doen,’ zegt Sem.
Robins ogen lichten op. ‘Dat kan! Waarom gaan jullie niet
rondsnuffelen bij het huisje in het bos? Je weet wel, waar
we Lange Lat en Roodhaar voor het eerst zagen? Het briefje
van Kwast was aan die twee gericht!

‘Dat is een goed idee,’ zegt Sophie. “We sluipen er morgen
meteen naartoe, Sem! Of nee ... overmorgen, want morgen
moeten we met papa en mama naar tante Liz.’

Haar tweelingbroer kijkt een beetje benauwd. Hij denkt
aan de stok van Roodhaar. ‘Kunnen we niet beter de politie
waarschuwen?’ zegt hij.

‘Nee, joh, we weten nog niet genoeg,’ zegt Sophie. ‘De politie
gelooft heus niet zomaar een stel kinderen met een raar
verhaal! Ze geloven natuurlijk meneer Bot, hij is de hofstal-
meester van de koningin! We moeten ... we moeten ...’

Ze zoekt naar een woord.

"We moeten bewijzen hebben,” vult Robin haar aan.

“En zodra we bewijzen hebben, gaan we naar de politie!’

De volgende morgen denkt Robin diep na terwijl hij hooi
in de ruiven schept. Hij probeert een smoes te bedenken om
het kantoor van meneer Bot binnen te lopen. Het probleem
is dar staljongens nooit naar de hofstalmeester gaan. Ze

bespreken alles wat nodig is met meneer Bert. Soms stuurt
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meneer Bert een jongen met een bericht naar het deftige
kantoor. Maar daar kan Robin niet op wachten, het is al
dinsdag!

Terwijl hij de ruif van Dubbel Nul Drie vult, weet hij het
opeens. ‘Dubbel!” fluistert hij ademloos. ‘Tk hoef het kan-
toor van meneer Bot niet in om naar de kalender te kijken!
Ik hoef alleen maar op knopje drie van je zadel te drukken.
Daaronder zit de verrekijker!’

Dubbel Nul Drie briest en blaast plagend in zijn oor. Het
is alsof hij zeggen wil: ‘He he, bedenk je dat nou pas, slaap-
kop!

Zodra er een ogenblik niemand op Robin let, glipt hij naar
de zadelkamer. Met de mini-verrekijker onder zijn overall
geklemd, sluipt hij even later de stal uit. Hij durft niet over
het pad te lopen dat naar het kantoorgebouw leidt. In plaats
daarvan worstelt hij zich een weg tussen de struiken door.
Precies tegenover het raam waarachter meneer Bort zit, staat
een fontein op het gazon. De afstand tot het raam bedraagt
zeker dertig meter, maar dat is geen enkel probleem. Robin
knielt achter de marmeren waterbak en schuift de verre-
kijker uit. Hij richt hem op de muur achter het bureau van

de hofstalmeester. Ingespannen tuurt hij door de lens. Met

kleine schokjes glijdt de cirkel over de wand, op zoek naar
de kalender.
‘Hebbes!” fluistert Robin als hij een witte vlek in het vizier

krijgt. Hij draait aan de verrekijker om hem scherp te stel-

e

len .
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Pok! Met een droge tik ketst er een golfbal tegen de rand
van de waterbak. Precies voor Robins neus stuitert hij op en
plonst in het water. Achter Robin klinken snelle voetstap-
pen. Ze komen zijn kant op!

Ik heb gezien waar die bal heen vloog!” roept een stem.
Robin schrike zich een ongeluk: die stem kent hij! Hij propt
haastig de verrekijker onder zijn overall en krabbelt over-
eind. Net op tijd, want daar komt buurman Kwast de hoek
om. Hij draagt een deftig lakeienpak en hij hijgt van het
rennen.

Als hij Robin bij de fontein ziet, remt hij zo hard dat hij
slipt. “Wat doe jij hier?’ schreeuwt hij.

Tk werk hier,” stottert Robin, ‘in de stallen.’

Buurman Kwast kijkt hem zwijgend aan, zijn ogen tot
spleetjes geknepen. Zijn blik glijdt naar de bult in Robins
overall, scopt even en glijdt weer terug.

‘In de stallen, he?’ zegt hij ten slotte langzaam. ‘Het is te
hopen dat je daar niet zo’n vervelende klier bent als thuis.
En wat doe je bij deze fontein als je in de stallen werkt?’
Robin voelt zich net een muis onder de loerende blik van
een roofvogel. ‘Tkke ... ik heb een boodschap gedaan voor
meneer Bert en ik had dorst.” Hij slikt en Voegt eraan toe:
‘Uw bal is in de fontein gevallen.’

Jammer dat hij niet op jouw misselijke kop geketst is,’
snauwt Kwast. Hij graait de golfbal uit de fontein en beent

met WHOHN passen weg.
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Het plan verandert

De rest van de dag en de hele avond loopt Robin te balen.
Hij krijgt geen kans om nog een keer naar het kantoor te
sluipen. Moedeloos verstopt hij de verrekijker diep onder
het hooi in Dubbels ruif. ‘Als Kwast me nu maar niet door-
heeft, Dubbel,’ fluistert hij. ‘En het ergste is: nu weet ik ndg

- 3
niet wat er op die snertkalender staat!

Als Robin op woensdagochtend de stallen binnenkomt,
begroet Dubbel Nul Drie hem luid hinnikend.

‘Ster en jij zijn wel dikke maatjes, hé?’ zegt Brand verbaasd.
Hij sjokt met een hooivork over zijn schouder voorbij.
Robin grinnike verlegen en loopt de box van Dubbel Nul
Drie in. ‘Hoi, Dubbel,’ fluistert hij, ‘lekker geslapen?” Hij
kroelt zijn paard tussen de oren en klopt hem op de hals.
Dubbel blaast zachtjes in Robins oor en tikt met zijn hoef
op de grond. Robin kijkt naar beneden. Onder de hoef van
Dubbel ligt iets wits in het stro. Verbaasd raapt hij her op.
Het is een velletje papier. Aan de onderkant staan een paar
grote tandafdrukken. Het is het velletje van een scheurka-
lender. Op de datum van zaterdag staat: wit rijden met de
koningin. Het zinnetje is met twee dikke rode halen onder-
streept.

Robin zet grote ogen en sist: “Waar heb je dit vandaan? Ben

jij vannacht soms in het kantoor van meneer Bot geweest?

In de brief van oom James stond: hij is een meester met sloten.
De ogen van Dubbel Nul Drie schitteren en het lijkt wel
alsof hij lacht.

‘Slim dier!” grinnike Robin zachtjes. Dan wordt zijn gezicht
ernstig en hij fluistert: ‘Dus ze willen Juweel niet ontvoeren,
ze willen iets met de koningin uitspoken tijdens dat ritje!
Het is nog veel erger dan we dachten. We moeten ze tegen-
houden, Dubbel, maar hoe? Gelukkig hebben we nog een
paar dagen de tijd"

Op dat moment kijkt het hoofd van meneer Bert over het
schot. ‘Robin,’ zegt hij, ‘zit je hier? Zadel Ster onmiddel-
lijk, want meneer Bot heeft hem nodig. Zadel Radar ook en
maak jezelf een beetje toonbaar. Je gaat zometeen uit rijden
met de koningin.’

“Wie, fk?’ zegt Robin, wit van schrik. ‘Nt? Maar de koningin
gaat toch ....” Hij slaat zijn hand voor zijn mond. Hij hoort
niet te weten dat dit ritje eigenlijk voor zaterdag bedoeld is!
‘Ik bedoel ... ja, meneer,’ piept hij.

‘Gedraag je netjes, want het is een hele eer!’ zegt meneer
Bert bars. ‘Meneer Bot stond erop dat jij meeging, hij is erg
tevreden over je. Meestal gaat Brand mee, als oudste.’

Als meneer Bert verder loopt, fluistert Robin in paniek:
‘Dubbel, wat moeten we doen? Kwast is natuurlijk bij
meneer Bot gaan klikken nadat hij mij gisteren heeft gezien.
En toen heeft meneer Bot zijn plan veranderd! O, Dubbel,
ze nemen de koningin vand4ig te pakken! War zullen ze

met haar doen? En ... en wat zullen ze met mij doen?’
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Dubbel Nul Drie komt in actie!

Er is niets dat Robin doen kan, hij kan zelfs niet weglopen!
Meneer Bert is voortdurend in zijn buurt en snauwt zenuw-
achtig bevelen. Bibberend zadelt Robin Radar en Dubbel
Nul Drie. Als hij de singelriem aantrekt, knabbelt Dubbel
troostend aan zijn schouder. Het is alsof hij zeggen wil:
vertrouw nu maar op mij!

In minder dan een uur tijd stapt de kleine stoet de poort
uit. De koningin rijdt op Juweel en meneer Bot denkt dat
hij op Ster rijdt. Robin rijdt op Radar, op Flash en Spirit
zitten twee potige lijfwachten. Robin gluurt naar hen vanuit
zijn ooghoeken. Zitten zij ook in het complot?

Al snel draven ze in een kalm tempo door het bos. De
geborstelde paarden glanzen in de zon en hun staarten wui-
ven vrolijk. Brand heeft witte linten en bloemen gevlochten
in de manen van Juweel. Het prachtige dier draaft schuin
voor Robin met de koningin op haar rug. Kon hij de
vorstin maar waarschuwen, maar hij durft haar niet aan te
spreken. Wat moet hij zeggen? ‘Majesteit, uw hofstalmeester
is een valse verrader en is iets met u van plan ...’

Meneer Bort rijdt voorop en slaat een smal zandpad in.
Robin voelt zich misselijk: ze gaan recht op het huisje in het

bos af!

Opeens ritselt er iets in de struiken naast het pad. Er klinkt
een snerpend fluitje tussen de bladeren: één keer, twee keer.
De paarden nemen een sprong en beginnen te rennen!
Robin verliest bijna zijn teugels. Hij klampt zich vast aan
de manen van Radar terwijl die ervandoor gaat. ‘Ho Radar,’
gilc hij, ‘ho, ho!” Flash en Spirit komen achter hem aan met
de brullende lijfwachten op hun rug.

Juweel galoppeert met de koningin precies de andere kant
op. Ze stuiven in de richting van het huis!

Dubbel Nul Drie is het enige paard dat niet begint te rennen.
Hij hinnikt en steigert en draait hoog op zijn achterbenen
in het rond.

‘Wel alle ..." moppert de hofstalmeester en hij schopt
Dubbel hard in zijn flanken. ‘Lopen, Ster, l6pen!”

Hij probeert het paard achrter Radar, Flash en Spirit aan

te sturen. Maar Dubbel hinnikt opnieuw, zet zich schrap

en bokt. Met een machtige boog vliegt meneer Bot uit het
zadel. Hij belandt schreeuwend in de braamstruiken en

moet toezien hoe Dubbel achter Juweel aangaat.

Niet ver van het huisje staan Sem en Sophie achter een
boom. Zoals ze hadden afgesproken met Robin hebben ze




vandaag Lange Lat en Roodhaar bespioneerd. Ze hebben
door de ramen van het huisje gegluurd en iets ongelooflijks
gezien. Opeens begrepen ze het vreselijke plan van buurman
Kwast, Bot en de twee schurken! Ze zijn weggeslopen en
staan nu achter de boom te kibbelen.

‘Jullie wilden toch bewijs?’ sist Sem en hij zwaait met zijn
gebalde vuisten. ‘Duidelijker krijg je het niet! Kom mee,
Sophie, we moeten meteen de politie waarschuwen!’

Ze willen net naar hun fietsen hollen als het fluitje snerpt.
‘Dat kan niet,” zegt Sophie beduusd, ‘dat gebeurt zaterdag
pas!’

‘Niks zaterdag, het gebeurt ni!” antwoordt Sem. ‘Kijk, daar
komt Dubbel aan!’

In razende galop, de stijgbeugels wild slingerend aan zijn
zadel, stormt Dubbel de bocht om.

‘Dubbel!’” gilt Sophie en het paard houdt even in.

Sem slingert zich met een reuzensprong op zijn rug. ‘Hup,
Dubbel, ze gaan de koningin verwisselen!” brult hij. ‘Er zit
een &c_u,cm_mmawmmﬁﬁ in dat huis: iemand die precies op haar
Lijke!’

‘Jullie moeten die boeven tegenhouden! Daar komt de echte
koningin al aan!’ gilt Sophie. Ze wijst naar Juweel die tus-
sen de bomen naderbij galoppeert. Dubbel Nul Drie is haar
gepasseerd, maar Juweel verkleint haar achterstand.

Dubbel Nul Drie rent zoals hij nog nooit gerend heeft.

Hij rent regelrecht op het vervallen huisje af!

Een wild gevecht

Lange Lat staat samen met een vrouw voor het huisje te
wachten. De vrouw lijke als twee druppels water op de
koningin. Zelfs haar kleren zijn precies dezelfde als die de
koningin draagt.

Als Sem op hen afstormt, ziet hij hoe de mond van Lange
Lat open zakt. ‘Dat s ... dat is de koningin niet,” brengt de
schurk uit. ‘Dat is een snotjochie op dat verrekte niespoeder-
paard!’

Zijn ogen fonkelen kwaad en hij brengt de loop van een
pistool omhoog .

‘Dubbel, pas op!’ gilt Sem.

Maar Dubbel Nul Drie kan zijn dolle galop niet zomaar
onderbreken. Hij probeert slippend en slingerend uit de
baan van de kogel te komen. Opeens weet Sem wat hij
moet doen. Zijn vinger vliegt naar knopje één op het zadel
en hij drukr.

Een enorme wolk pikzwarte rook spuit in de richting van
Lange Lat. Binnen twee tellen is de schurk in een dichte
mist gehuld. Hij brult van woede. Daarbij ademt hij de
rook diep in. Er klinke een hees gerochel, dan begint de
kerel bulderend te hoesten.

De dubbelgangster van de koningin wacht de uitkomst van
het gevecht niet af, ‘Het loopt fout, sukkels!’ krijst ze en ze
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zet het op een lopen.

“Ze gaat ervandoor, Dubbel!” roept Sem wanhopig. Wie
moeten ze nu eerst grijpen: de gevaarlijke Lange Lat of de
valse koningin? In een flits herinnert hij zich wat er onder
knopje twee zit. Misschien kan hij daarmee dat vluchtende
mens tegenhouden! Hij drukt op het knopje en een lang,
dun koord schiet naar buiten. Aan elk uiteinde zit een
kleine, loden bal. Daardoor vliegt het koord in een rechte
streep naar de wegrennende ‘koningin’. Het kletst zwiepend
tegen haar kuiten en de ballen beginnen rond te tollen.

Zo wikkelt het koord zich in razende vaart om de knieén
van de vluchtelinge. Met een harde smak valt ze op de
grond, gillend als een speenvarken. ‘
Dubbel Nul Drie ziet dat ze voorlopig wel even zoet is.

Hij springt op Lange Lat af, die nog steeds dubbelgebogen
staat te proesten. Het paard mikt en ... plant zijn hoeven
tegen het zitvlak van de schurk! De kerel vliegt spartelend
en krijsend door de lucht. Het gekrijs stopt plotseling
wanneer hij tegen een dikke boom knalt. ‘Ugh,’ zegt Lange

Lat en hij zakt bewusteloos tussen de varens.

- 9 2
‘Hiep hiep hoera,” roept Sem, ‘nu kunnen we ...

;]
‘... braaf afstijgen en de handen omhoog doen,” zegt een

kille stem.
Met een ruk draait Sem zich om. Aan de rand van de open

plek staat Roodhaar met Sophie in zijn knuisten!

Hoera voor Dubbel Nul Drie!

‘Daar hadden jullie even niet op gerekend, h&?’ zegt
Roodhaar gemeen. Tk was in het bos om op dat fluitje te
blazen. Op de terugweg kwam ik jullie lieve vriendinnetje
tegen.’

Hij heeft zijn ene arm om Sophies hals geslagen. Met zijn
vrije hand zwaait hij dreigend met een pistool. “Als jullie je
er niet mee hadden bemoeid, was Bo nu koningin!” snauwt
hij. ‘Dan had ze op haar dooie gemak heel het paleis kun-
nen plunderen. Verder hadden we nog wat leuke koninklijke
geheimpjes kunnen verkopen. Het zou een vette bujt zijn
geweest! Dat gaat mooi niet door. Misschien snappen jullie
wel dat ik een beetje baal.’

Het gezicht van Sophie wordt vuurrood door de wurggreep
van Roodhaar. Knijp ... niet ... zo ... hard,” kreunt ze.
Tk ga nog veel meer akelige dingen doen,” belooft Roodhaar
haar.

Dan gebeuren er opeens een heleboel dingen tegelijk.

Uit de struik naast Roodhaar vliegt een grote dennenappel
die keihard tegen zijn wang knalt! Roodhaar gilt van schrik
en pijn en laat Sophie los. Die grijpt haar kans. Ze bijt
Roodhaar zo hard ze kan in zijn hand! De schurk hupt van
zijn ene been op zijn andere en brult nég harder. Sophie

rent pijlsnel weg, zodat zijn graaiende handen haar njet
meer kunnen pakken.
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Dubbel Nul Drie aarzelt geen tel. Hij stuift in galop op
Roodhaar af en loopt hem omver. De kerel wordt als een
lappenpop op de grond gesmeten. Wanneer hij overeind
probeert te krabbelen, maakt Dubbel Nul Drie korte metten
met hem. Het paard zakt door zijn achterbenen en gaat

pardoes boven op Roodhaar zitten!

Opeens wordt het druk op de open plek bij het huisje. Eerst
komt de koningin achter de struik naast Roodhaar vandaan.
Daar heeft ze, gezeten op Juweel, de strijd gevolgd.

‘U kunt goed mikken, majesteit!’ roept Sem uit.

‘Het was me een plezier,” zegt de koningin tevreden.

Ze kijkt boos naar de schurk die benauwd spartelt onder
Dubbels zware achterwerk.

Op het pad klinkt hoefgetrappel. Daar komen Robin en de
twee lijfwachten aanrijden. Het is ze eindelijk gelukt hun
paarden te laten stoppen en omkeren. Ze hebben op de
terugweg de valse hofstalmeester in zijn kraag gegrepen.

Hij loopt met geboeide handen aan een lang touw voor de
paarden uit. Meneer Bot zit vol bloederige schrammen en
zijn kleren zijn gescheurd.

‘Kijk voortaan een beetje beter waar je mike, Dubbel!” roept
Robin vrolijk. ‘Het duurde eeuwen voor we die vent uit de
braamstruiken hadden gepeuterd!

‘Uw geheime dienst wist niets van dit complot, majesteit,’
zegt de ene lijfwacht beschaamd. ‘Deze jongen heeft ons
alles verteld in het bos. Hij heeft met zijn vrienden ontdekt

wat er gaande was. We zouden uw hofstalmeester nooit
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verdacht hebben. Zijn paard moest eigenlijk met de onze
op hol slaan. Later zouden we u dan met z'n allen zijn gaan
zoeken. Er zou geen haan gekraaid hebben naar de verwis-
seling!’

]

“We zijn jullie veel dank verschuldigd,” zegt de koningin
tegen Robin en zijn vrienden. ‘Tk heb achter de struiken
gehoord wat die schavuiten van plan waren. Als jullie er niet
waren geweest, zat ik nu in dat huisje!’

3

‘En uw dubbelgangster was op weg naar de troon, gromt
de lijfwacht.

De lijfwachten stijgen af en lopen naar Bo en Roodhaar.
Bo probeert nog steeds tierend het koord van haar benen te
wikkelen. Roodhaar is paars aangelopen en hijgt piepend:
‘Haal die rotknol van me afl’

De twee bendeleden worden stevig geboeid. Ten slotte
wordt Lange Lat uit de varens geraapt en vastgebonden.
Hij heeft een enorme bult op zijn hoofd en kijkt zuur naar
de kinderen.

Sophie roept uit: ‘Een van de boeven is nog op vrije voeten!
Het is een lakei van u, majesteit; de buurman van Robin,
meneer Kwast!’

‘Die krijgen we ook nog wel te pakken,’ zegt een lijfwacht
grimmig. Hij trekt een mobieltje uit zijn zak en toetst een

nummer in.

‘Eigenlijk hebrt u alles te danken aan Dubbel Nul Drie,
majesteit,” zegt Robin. ‘Dat is een superpaard!” Hij loopt

op Dubbel af en slaat een arm om zijn hals. Hij vertelt:

‘Het begon allemaal met de stinkcontainers in de tuin van
buurman Kwast. Als die slimme Dubbel geen onraad had
geroken, waren die boeven steenrijk geworden!’

‘Stéénrijk?’ giechelt Sophie en Sem begint te lachen. Dubbel
Nul Drie gooit zijn hoofd achterover en hinnike vrolijk.

Sophie maakt schaterend haar zin aft ‘Stinkend rijk zul je
bedoelen!’




