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De prinses
die niet gered wilde worden

Een ontzettend mooie sprookjesprinses wordt door haar
moeder in een toren opgesloten. En nu is het wachten
op de prins die haar zal redden en met haar zal trouwen.
Maar de prinses wil helemaal niet gered worden.

En trouwen? Daar heeft ze eerlijk

gezegd ook niet zoveel zin in. Maar op

een dag staat de prins daar, onderaan
haar toren. Wat nu?
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Er was eens, in een mijlenver van hier gelegen
land, over torenhoge bergen en diepe dalen
heen, een eigenzinnige prinses die haar

leventje oeverloos saai en voorspelbaar vond.

Zo op het eerste gezicht zag ze er echt wel

als een sprookjesprinses uit, met ellenlange
goudblonde lokken en grote hemelsblauwe
ogen. Ze was, zoals dat meestal het geval is met
sprookjesprinsessen, uitzonderlijk mooi, en

dat besefte ze heel goed. ‘Bloedmooi’ zeggen
mensen over zo iemand, maar omdat ze bloed
nogal griezelig vond, hoorde de prinses liever
‘sneeuwklokjesmooi. Als ze helemaal eerlijk was
met zichzelf, vond ze haar schoonheid zelfs een
beetje vervelend. Het deed haar eruitzien als alle
andere sprookjesprinsessen die ze kende, en dat
mocht dan wel sneeuwklokjesmooi zijn, maar
bijzonder interessant was het niet.

‘Wat als ik mijn haren eens helemaal kort zou
knippen en paars of grasgroen verven?’ stelde ze
op een dag voor aan haar moeder. Die reageerde
meteen verschrikt: ‘Een sprookjesprinses met
korte haren, en nog wel paars of grasgroen: dat
is ongehoord, dat is ronduit schandalig! Wat jij
moet doen, is als een waardige sprookjesprinses
wachten tot een knappe prins op een hagelwit
paard langskomt, en met hem trouwen.
‘Waarom moet ik trouwen met een prins die

ik nooit eerder gezien heb?’ protesteerde de
prinses.

‘Omdat prinsessen in sprookjes dat nu eenmaal
doen’, antwoordde haar moeder.




De sprookjesprinses dacht diep na over

alle sprookjesprinsessen die ze kende. Over
Assepoester, Sneeuwwitje en Doornroosje:
allemaal hele lieve prinsesjes die niets

liever wilden dan trouwen met hun knappe
sprookjesprins. Ze dacht zelfs aan die ene
prinses uit de diepste diepten van de oceaan: de
kleine zeemeermin, die werkelijk alles overhad
voor haar droomprins. Die bereid was haar
mooie stem aan de zeeheks te geven in ruil voor
benen. Die droomprins had haar toch evengoed
het plezier kunnen doen zijn stem in te ruilen
voor een vissenstaart? Het zou hem alleszins
veel aardiger gemaakt hebben.

‘Eigenlijk wordt het stilaan tijd om een
echtgenoot te zoeken’, zei haar moeder op een
druilerige aprildag. ‘Misschien moet je maar
eens in een torenkamer gaan zitten wachten tot
er een sprookjesprins langskomt.

De prinses vond dat een afschuwelijk idee, maar
haar moeder wilde van geen protest weten.

De prinses moest, willen of niet, foeterend en
sakkerend de hoogste toren van het kasteel
beklimmen. Toen ze daar aangekomen was,
draaide haar moeder de boomstamdikke deur
onverbiddelijk op slot.




Natuurlijk was het leven in de torenkamer nog
saaier dan beneden in het paleis. Gelukkig

kon de prinses kilometers ver in het rond
kijken. Door het grote raam aan de oostkant
zag ze de met sneeuw bedekte toppen van de
gigantische bergen aan de horizon. Door het

al even grote raam aan de westkant zag ze het
diepblauwe glinsteren van de zee. Er waren ook
donkergroene wouden, waarvan ze zich afvroeg
of er kabouters, elfjes en misschien ook wolven
woonden.




Wat trappelde ze van ongeduld om die
mysterieuze sprookjeswereld in haar eentje

te gaan verkennen! Wat wenste ze vanuit de
grond van haar hart dat ze in plaats van een
sprookjesprinses een sprookjesprins was, want
die mochten natuurlijk wél op verkenning
trekken en dat was niet eerlijk!

Na een paar dagen torenzitten ontdekte de
prinses iets vreemds: ze ging zich steeds minder
vervelen, omdat de mooie landschappen in

de verte avontuurlijke verhalen lieten groeien
in haar hoofd. Ze fantaseerde over hoe ze

op_ een roetzwart paard door de donkere
wouden galoppeerde, drakenvuur trotseerde
en kwaadaardige heksen de stuipen op het
afzichtelijke lijf joeg. Ze fantaseerde zo hard dat
het leek alsof het allemaal echt gebeurde, en
dat was ongelooflijk fijn. Telkens wanneer een
nieuw avontuur in haar hoofd opkwam, schreef
ze het neer in het zilverkleurige schrift dat ze
voor haar verjaardag van haar vader gekregen
had.

"

Af en toe miste ze beweging daarboven in die
toren: rondrennen en zwemmen, paardrijden
en touwtjespringen. Maar ook daar vond ze
een oplossing voor: na elke mooie zin stond

ze zichzelf toe twee rondjes te huppelen langs
de muur van de torenkamer. En als haar zin
minstens veertien woorden telde, mochten dat
zelfs drie huppelrondjes en twee radslagen zijn.
Ze had het zozeer naar haar zin gekregen in de
torenkamer, dat ze bijna vergeten was waarom
haar moeder haar daar opgesloten had.

En toen, na zestig dagen en nachten uit het
raam kijken, fantaseren, schrijven en huppelen,
hoorde ze beneden de hoefslag van een paard.
Het was een warme dag aan het begin van de
zomer, maar de westenwind deed zijn best om
de hoofden en lichamen van mensen en dieren
toch een beetje koelte toe te blazen.
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De prinses keek uit het raam, en inderdaad,
daar was hij dan: een knappe sprookjesprins op
een hagelwit paard. Ze had ‘eindelijk’ kunnen
denken, zoals normale sprookjesprinsessen
zouden gedaan hebben, maar de enige gedachte
die haar te binnen viel was: wat zullen we nu
gaan krijgen?

De prins keek omhoog en glimlachte stralend.
Zijn tanden waren oogverblindend wit. De ogen
van de prinses begonnen te tranen.

‘Prinses, o wondermooie sprookjesprinses, je
hoeft toch niet te huilen: ik ben gekomen om je
te redden!’ riep de prins.

‘Maak jezelf niets wijs, beste sprookjesprins’,
riep de prinses terug. ‘Tk huil niet, maar mijn
ogen tranen omdat het wit van je tanden zo
hevig is’
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‘Daar kan ik niets aan doen, ik heb nu eenmaal
het stralende gebit van een sprookjesprins, net
zoals jij de ellenlange goudblonde lokken van
een sprookjesprinses hebt. En van die ellenlange
lokken gesproken, o schoonheid: laat ze door het
raam naar beneden hangen, dan klim ik omhoog
om je te redden!

‘Ben je helemaal gek geworden?’ reageerde de
prinses geschrokken. ‘Mijn haren als laddertje
gebruiken, dat doet veel te veel pijn’

‘Je vergist je, lieve prinses’, hield de prins vol.
‘Rapunzel deed het je voor en ik ben zeker dat er
wel meer sprookjesprinsessen te vinden zijn die
het doen!

‘Geen sprake van’, hield de prinses vol. “Want
stél dat je hierboven raakt door mijn haren

te beklimmen, dan hebben we meteen een
tweede probleem: hoe raken we weer uit deze
torenkamer weg?’

Heel even keek de prins stomverbaasd.

Dit moest zowat de meest tegendraadse
sprookjesprinses zijn die hij ooit ontmoet had.
‘Dat is geen enkel probleem, mijn allermooiste’,
zei hij toen. ‘Zodra ik bij jou ben, zullen de
koning en de koningin ons willen bevrijden!
‘Heb jij achter mijn rug om met mijn ouders
gekonkelfoesd?’ vroeg de prinses.
‘Konkelfoezen, konkelfoezen, zo zou ik het niet
noemen ... zei de prins, terwijl hij zijn lippen
tuitte.
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‘Roddelen, ritselen, afspraken maken, het op
een akkoordje gooien misschien?’

‘Maar prachtige prinses, zei de prins, en hij
begon stilaan wanhopig te klinken, ‘ik heb
werkelijk niets anders gedaan dan datgene wat
sprookjesprinsen altijd doen: de koning en de
koningin om de hand van hun dochter vragen!
Hun bloedmooie dochter, mag ik wel zeggen.
De prinses fronste haar wenkbrauwen en zei: ‘Ik
moet me terugtrekken en diep nadenken voor ik
een antwoord geef’

Ze ging met gekruiste benen op de grond zitten
en speelde in oeverloze gedachten verzonken
met haar haren, draaide vlechtjes die ze weer
losmaakte, sabbelde op haar haarpunten en
zuchtte een paar keer heel diep. Na tweeénhalf
uur piekeren sprong ze snel overeind om te
kijken of de prins er nog steeds was. En jazeker,
een stralende mond met sneeuwwitte tanden
lachte haar hoopvol tegemoet.

‘Beste prins, je mag langs mijn haren naar
boven klimmen, maar er zijn voorwaarden.
Beloof me dat je me nooit meer bloedmooi,
maar sneeuwklokjesmooi noemt. En nog iets:
probeer je klimpartij niet al te lang te rekken. Je
kunt bijvoorbeeld eerst op de rug van je paard
gaan staan en je kunt je ook vastgrijpen aan de
uitstekende stenen links en rechts!

‘Mijn allerliefste, sneeuwklokjesmooie
oogappel, mijn sprookjesprinses, jubelde de
prins, ‘ik beloof je dat ik uiterst voorzichtig zal
omspringen met je betoverende haardos!’

Een beetje mokkend liet de prinses haar
goudblonde haren als een waterval naar
beneden rollen, wat de prins een kreet van
verrukking ontlokte.
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Het duurde niet lang voor de prinses merkte dat
de prins merkwaardig onhandig, ja, zelfs klunzig
was. Het duurde een eeuwigheid voor hij erin
slaagde rechtop te gaan staan op zijn paard, en
ook het vastgrijpen van de uitstekende stenen
bleek een moeilijke kwestie te zijn.

‘Worden sprookjesprinsen niet verondersteld
het klimmen goed onder de knie te hebben?’
wilde de prinses vragen, maar ze zweeg, omdat
ze hem niet het gevoel wilde geven dat ze hem
uitlachte. In de plaats daarvan zei ze: ‘Beste
prins, vergeet het paard en de uitstekende
stenen nu maar, en beklim mijn haren. Ik zal de
pijn wel verbijten!
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Dankbaar greep de prins de prinsessenharen
vast en begon zich omhoog te hijsen, terwijl hij
met zijn voeten steun zocht op de buitenmuur.
Al die tijd beet de prinses zo hard op haar
tanden dat het knarste en probeerde ze vooral
niet te huilen. Maar een welgemeend en
woedend ‘gedverdekkie!’ kon ze met de beste
wil van de wereld niet tegenhouden, toen het
oververhitte, bezwete gezicht van de prins
eindelijk voor het raam verscheen.

Met een kletterende klap viel hij over de
vensterbank naar binnen, maar hij krabbelde
meteen weer overeind. Razendsnel viste hij
een geruite zakdoek uit zijn bordeauxkleurige
jas en wiste de zweetdruppels van zijn gezicht.
Hij gaf een duw tegen zijn prinselijke muts,
zodat die weer netjes recht op zijn hoofd zat
en zodra hij weer op adem was, keek hij zijn
sprookjesprinses smachtend aan.

Toen boog hij diep voorover, ging op zijn ene
knie zitten en wilde haar hand vastgrijpen. Een
beetje geschrokken trok de prinses haar hand
weg en zette een stapje achteruit.

‘Neem me niet kwalijk, wondermooie
koningsdochter, maar mijn hart klopt vol
verwachting en verlangen en mijn geduld werd
al veel te lang op de proef gesteld’, stotterde de
prins.

‘Praat geen nonsens, prins’, sputterde de
prinses. ‘We zien elkaar vandaag voor het eerst.
‘Daar heb je volkomen gelijk in, mijn liefste
oogappel, en toch voelt het alsof jij degene bent
op wie ik honderd jaar gewacht heb!
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‘Momentje’, onderbrak de prinses hem. ‘Dat
komt me bekend voor, maar gaat dat niet over
een andere sprookjesprinses?’

‘Laten we onze tijd niet verliezen met
sprookjesprinsessen die niet kunnen tippen aan
jouw schoonheid ... ging de prins verder, maar
de prinses onderbrak hem alweer.
‘Schoonheid, allemaal goed en wel, maar

wat vind je van mijn persoonlijkheid en van
dat stel hersenen dat ik van de natuur heb
meegekregen?’

‘Euh, indrukwekkend, uiteraard, jazeker,
bijzonder indrukwekkend’, stamelde de prins.
De prinses kruiste haar armen en keek

de knappe, maar lichtjes beduusde prins
onderzoekend aan: ‘Tk wacht.
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‘Juist’, herpakte de prins zich, en hij grabbelde
zijn muts van zijn hoofd, haalde met
vanzelfsprekend gemak zijn stralende glimlach
weer tevoorschijn en vroeg: ‘Allermooiste,
allerliefste, allerpittigste, allerslimste
sprookjesprinses aller tijden en aller landen, wil
je alsjeblieft met me trouwen?’

De prinses liet een eindeloos lange stilte vallen
en zei toen: ‘Heel eerlijk gezegd: voorlopig heb ik
daar niet zoveel zin in, maar misschien gebeurt
er wel iets dat me op andere gedachten brengt.
Zei je trouwens niet dat mijn ouders ons zouden
bevrijden van zodra we hier met zijn tweeén
waren?’

De prins krabde verbouwereerd in zijn haren en
knikte. De prinses greep hem ongeduldig bij zijn
hand en trok hem mee naar de torenkamerdeur.
‘Als we nu samen heel hard bonzen en gillen,
dan horen ze ons misschien wel beneden.

Ze bonsden en gilden samen heel hard, precies
zoals afgesproken, maar een boomstamdikke
deur is koppig. Zelfs geluiden komen er niet
zomaar doorheen. Dus besloten ze elk uit

een raam te blijven kijken tot de koningin een
wandeling door de kasteeltuin zou maken of tot
ze de aandacht van een tuinman of een bezoeker
zouden kunnen trekken.
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En ongelooflijk maar waar, nog binnen het
halfuur hoorden ze het knarsen van de statige
deur, die naar de tuinen leidde. Het waren de
koning en de koningin, die samen plechtig de
trappen afschreden. De koning ondersteunde
galant de hand van de koningin, terwijl zij
elegant voetje voor voetje zette en haar jurk
lichtjes optilde, zodat ze er niet over zou
struikelen.

De sprookjesprins zuchtte, keek naar de
prinses en zei: ‘Ooit hoop ik jou ook te mogen
ondersteunen, zoals je vader nu bij je moeder
doet!
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‘Misschien heb jij wel meer ondersteuning nodig
dan ik, als ik zie hoe je hier daarnet naar binnen
gevallen bent’, lachte de prinses. Meteen vond
ze zichzelf een beetje gemeen, want de waarheid
was dat ze de sprookjesprins best wel aardig
begon te vinden. Vooral toen hij reageerde met
een lachje en zei: ‘Misschien is dat wel waar,

ik ben minder sprookjesprins dan ik eruitzie.
Het ontlokte haar meteen de reactie: ‘Wat een
toeval: ik ben ook minder sprookjesprinses dan
ik eruitzie!’

Ze zwegen verlegen, en voor de prinses was dat
een heel nieuw, onbekend gevoel. Zo onbekend
dat ze er een beetje zenuwachtig van werd, en
vond dat het tijd was voor actie. Ze ging zo ver
mogelijk uit het raam hangen en gilde naar de
koning en koningin.

‘Mevrouw mijn moeder, mijnheer mijn vader, er
zit een sprookjesprins in mijn torenkamer!’

De koning en de koningin keken omhoog, keken
daarna naar elkaar, en zeiden in koor: ‘Eindelijk!’
Even later stonden de prinses en de prins
beneden. De koning en de koningin waren
intussen op hun troon gaan zitten, want dat

was nu eenmaal wat ze altijd deden wanneer er
belangrijk bezoek was. En eigenlijk ook wanneer
er onbelangrijk bezoek was. De prins knielde
diep voor hen neer, terwijl de prinses gezellig op
een stenen treetje tussen de twee tronen in ging
zitten.
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‘Tk neem aan dat jullie belangrijk nieuws voor
ons hebben’, zei de koning met galmende stem.
De koningin giechelde zachtjes en wreef in haar
handen van voorpret.

‘Ga nu maar rechtop staan, jongen’, zei ze.

‘Ja, ga rechtop staan, dat vind ik ook fijner’, viel
de prinses haar bij.

Toen de prins weer rechtop stond, schraapte

hij zijn keel en zei: ‘Tk kom u vertellen dat ik uw
dochter gevraagd heb met mij te trouwen ...

De koningin loste een gilletje en sloeg haar hand
voor haar mond.

... maar ze houdt haar antwoord nog even in
beraad!

En alweer loste de koningin een gilletje, zonder
haar hand voor haar openhangende mond te
houden. De prinses voelde de ogen van haar
ouders op haar gericht, en ineens was het iets
minder gezellig, daar op dat stenen treetje
tussen de twee tronen in.

‘Waarom? In hemelsnaam, waarom?’ klonk de
stem van de koningin, hoger dan anders.

De prinses sprong overeind en ging naast de
prins staan.

‘Omdat we elkaar beter moeten leren kennen’,
zei ze,

‘Maar lieve kind, je bent een sprookjesprinses!
Hier wordt meteen getrouwd wanneer er

een prins langskomt! Wat zal de moeder van
Doornroosje om ons lachen als ze dit hoort.
Ze lijkt een heilige, jazeker, maar o wee als de
dingen niet gaan zoals ze horen te gaan!’
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De koning legde zijn hand op die van de
koningin. Hij keek ernstig naar zijn koppige
dochter en de prins.

‘En hoe zou dat moeten gaan, elkaar beter leren
kennen?’ vroeg hij.

‘We zouden samen op avontuur kunnen
trekken’, stelde de prins voor.

‘Ja!” juichte de prinses. ‘Jij op je hagelwitte paard
en ik op een roetzwart paard! En we trekken
door de donkergroene wouden naar de bergen.
En dan weer de andere kant op, naar de oceaan.
En onderweg zullen we zien of er in de wouden
kabouters, elfjes en wolven leven. En misschien
moeten we vechten tegen een draak en verjagen
we heksen!’
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De koningin greep naar haar hart: ‘Lieve hemel,
lieve help. Waar hebben we dat kind toch
vandaan gehaald?’

Maar de koning bleef rustig en vroeg: ‘En zul

je na dat avontuur bereid zijn met de prins te
trouwen?’

De prins keek hoopvol naar de prinses. Hij
glimlachte en ditmaal deed het geen pijn aan
haar ogen. Er was natuurlijk ook iets te weinig
licht in de troonzaal om zijn tanden te laten
schitteren.

‘Zou jij me nog steeds willen als ik mijn haren
kort knipte en paars of grasgroen verfde?’ vroeg __
ze hem.

‘Mag het ook zwart, bruin of rood zijn?’

antwoordde hij.

‘Ta hoor’, zei de prinses na een korte aarzeling.

Ze keek haar ouders aan, en zei: ‘Misschien wel!

‘Of misschien kunnen we om te beginnen
gewoon samenwonen’, voegde ze eraan toe. Het
ontlokte haar ouders een diepe zucht.

Maar de prins, die bleef glimlachen. En precies
daardoor wist ze dat ze straks met hem zou
willen trouwen.

Even later galoppeerden ze samen weg van

het kasteel. Zij op haar roetzwarte, hij op zijn
hagelwitte paard. Toen ze in de verte het groen

van het woud zagen opdoemen, hielden ze even
halt.
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‘Je weet toch, mijn slimme, eigenzinnige,
sneeuwklokjesmooie prinses, dat avonturen
soms groter zijn in je hoofd dan in het echt?’ zei
hij.

‘Nee, antwoordde ze, ‘dat weet ik niet. Is dit dan
echt? Dit is een sprookje, mijn prins. Komaan,
wie het snelst bij de woudrand is!’

De prinses gaf haar paard de sporen en stoof
weg. En terwijl hij haar nakeek, kon de prins
alleen maar denken dat dit echt wel een
sprookje was.
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Over auteur Kathleen Vereecken

‘Ons viermeisjeshuis’ noemde mijn moeder het
gezin waarin ik opgroeide — met drie zussen — wel
eens. Een kiekenkot, vond ik zelf. Want er werd
behoorlijk wat afgekakeld bij ons thuis. Ik was de
oudste, en daar was ik lang niet altijd gelukkig mee.
Je moest zo verstandig, flink en voorbeeldig zijn, en
dat was ik ook: vreselijk braaf en verantwoordelijk.
Dat heb ik wel eens jammer gevonden, want het
klinkt zoveel sympathieker als je kan vertellen dat je
een ongelooflijke schavuit was, een ondeugende durfal, die zich van het
ene spectaculaire avontuur in het andere stortte.

Misschien is het precies daarom dat ik het zo fijn vond om een sprookje
over een tegendraadse prinses te schrijven. Een prinses die was zoals ik
niet durfde te zijn. En dat is natuurlijk het mooie aan boeken, of je ze nu
leest of schrijft: je kan verdwijnen in een andere wereld, in de huid van
andere mensen kruipen. En als het goed zit, dan lijkt het alsof je het ook
allemaal écht meemaakt.

Als je nieuwsgierig geworden bent, neem dan eens een kijkje op mijn
website: www.kathleenvereecken.be. Of stuur gerust een mail als je
meer wil weten: kathvereecken @ gmail.com

Andere boeken van Kathleen in BiB-BoX:
De doos van Anna

Over tekenaar Mattias De Leeuw

Mattias De Leeuw studeerde Illustratieve vormgeving aan het Sint-Lucas
Antwerpen. In 2010 won hij de Prijs voor jong talent op de Picturale

van Ronse. Zijn debuut, het woordeloze prentenboek De steltenloper,

is bekroond met een Boekenpluim. Mattias werkt als freelance
illustrator voor kranten en magazines. Daarnaast maakt hij decors voor
jeugdtheater. www.mattiasdeleeuw.com
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